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Verantwoording omslagfoto’s en -illustraties

Vooromslag

Aflossing van de wacht op de dijk. De drie militairen
stonden pal voor de Nederlandse neutraliteit. Schilde-
rij door Lambert Jansen.

Nationaal Militair Museum, Soesterberg (NMM).

Binnenzijde vooromslag

Mariniers steken in 1941 de kali Porong over, met
vooraan links (met getrokken pistool m.11) eerste
luitenant der Mariniers J.G.M. Nass, en rechts kapitein
der Mariniers G. Wilhelmy Damsté.

Foto in besproken boek, Mariniersmuseum, Rotterdam.

Achteromslag

Nederland kreeg na het begin van de Eerste Wereld-
oorlog een enorme vluchtelingentoestroom te ver-
werken. Hier een portret van twee Belgische viuchte-
lingen in augustus 1914.

NMM.

Binnenzijde achteromslag

Boven

Majoor E.W. van Dam van Isselt met zijn Vrijwillige
Jagers in de Slag bij Leuven tijdens de Tiendaagse
Veldtocht in 1831. Schilderij door Abraham Johannes
Couwenberg.

NMM.

Onder

Nederland handhaafde krampachtig de eigen neutra-
liteit, onder meer door naar Nederland uitgeweken
buitenlandse militairen vast te houden. Dit schilderij
toont Belgische militairen in een interneringskamp
te Amersfoort in november 1914. Schilderij door Jan
Hoynck van Papendrecht.

NMM.




www.marsethistoria.nl

Kwartaalperiodiek van de Nederlandse Vereniging
voor Militaire Historie

Hoofdredacteur
Dr. Louis Ph. Sloos

Redactiecommissie
Drs. Liesbeth Brama

Drs. Ed Coumans

Drs. Pauline Onderwater
Dr. Louis Ph. Sloos

Dr. Dirk Starink

Redactieadres:

Beukenlaan 5, 4731 CD Oudenbosch
T 0165311845

E louisphsloos@zonnet.nl

Mars et Historia verschijnt in de maanden
februari, mei, september, december.

N.B. Het tijdschrift biedt jaarlijks plaats aan maximaal
circa zestien (recensie)artikelen, vier boekrecensies
en literatuursignaleringen. De redactie werkt met
een jaarplanning die op 1 september wordt vastge-
steld. Gelieve daarom uw suggesties/artikelen al véér
de zomer in te leveren.

Kopij in de vorm van kleine berichten voor de respec-
tieve nrs. van de lopende jaargang kan ingeleverd
worden op uiterlijk 15 december (voorgaande jaar),
15 maart, 15 juli en 15 oktober.

Aanwijzingen voor het aanleveren van kopij kunt

u vinden op de website van de vereniging.

De belangrijkste regels zijn:

- Omvang artikel: 2000/3000 woorden, enkele rele-
vante noten toegestaan, bronnen/literatuurlijst.

+ Omvang boekrecensieartikel: 2000/3000 woorden.
Omvang boekbespreking: 800 woorden.

» In principe wordt uitsluitend kopij in elektronische
vorm geaccepteerd, bij voorkeur aangeleverd per e-
mail, eventuele grote beeldbestanden uitgezonderd.

» Het staat in principe iedereen, ook niet-leden, vrij
om in Mars et Historia over aspecten van de Ne-
derlandse militaire geschiedenis te publiceren. De
redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor
bijdragen te redigeren of te weigeren.

Advertenties: 1/4 pagina per jaar (vaste tekst) € 115,-;
invoegen drukwerk per keer € 150,- excl. BTW.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de
penningmeester van de vereniging.

Typografie en druk: Pro Patria.com, grafisch bedrijf.
ISSN 0928-5156

Inhoud

Van de voorzitter
Drs. Rolf de Winter

Redactioneel
Dr. Louis Ph. Sloos

De ambivalente houding van Belgié
tegenover Nederland, 1919-1922

Lana Liem en Eline Veltenaar

Jenny Merkus,

de Nederlandse Jeanne d'Arc van de Balkan
(1839-1897)

Dr. Wim van den Bosch en drs. René Grémaux
Schiphol als Nederlands militair vliegveld
1916-1940.

Deel 1: De stichting van Schiphol 1916-1920
Dr. Dirk Starink

Verslag van de excursie naar Hellevoetsluis
Verslag van de excursie naar Waterloo
Boekbespreking

Literatuursignaleringen

In Memoriam Henny Meijer

12

19

28

30

32

34

35

Prijs los nr. € 7,50



Van de voorzitter

Op 3 oktober jongstleden organiseerde onze ver-
eniging haar jaarbijeenkomst en algemene leden-
vergadering op de Bernhardkazerne in Amersfoort.
Daar waren we - evenals in 2014 - te gast tijdens de
jaarlijkse Vriendendag van het Cavaleriemuseum. We
kunnen terugkijken op een geanimeerde ‘samenscho-
ling, die zeker door de talrijke activiteiten op het ka-
zerneterrein een gevarieerd karakter had. De bezoe-
kers konden genieten van flink wat rollend (en niet
meer rollend) materieel, diverse exposities, militaire
muziek, lezingen, boeken- en militariabeurzen en wat
dies meer zij.

In onze zonder meer vruchtbare algemene ledenver-
gadering (ALV) zijn enkele opmerkelijke spijkers met
koppen geslagen. De ALV is unaniem akkoord gegaan
met de opheffing van de afdelingscorrespondent-
schappen van de verening. Dit ‘instituut’ dat zeker in
de eerste decennia van het bestaan van onze vereni-
ging van onmiskenbare waarde was bij de uitwisseling
van militair-historische informatie, het beantwoorden
van specialistische vragen en het onderhouden van
een netwerk van geinteresseerde leden en niet-leden,
heeft in het internettijdperk zijn glans en relevantie
goeddeels verloren. De handgeschreven of op een
mechanische schrijfmachine getypte brief, die alvo-
rens hij op de deurmat landde in een gefrankeerde
enveloppe een reis maakte per trein, bezorgwagen en
fietsende PTT-beambte, heeft inmiddels ruimschoots
plaatsgemaakt voor de muisklik, het e-mailtje, de
smartphone en het internetforum. De modernere
communicatiemiddelen die ons vandaag de dag ter
beschikking staan, brengen een andere (digitale) ma-
nier van communiceren met zich mee. Onder het hui-
dige communicatie-gesternte zijn de afdelingscorres-
pondentschappen verworden tot een anachronisme.
En hoewel er nog steeds een zekere charme uitgaat
van de ganzenveer, griffel en kroontjespen zijn ze niet
meer van deze tijd. Op deze plaats past in ieder geval
wel een respectvol saluut voor bewezen diensten aan
alle afdelingscorrespondenten die zich in de voorbije
jaren vaak met ziel en zaligheid hebben ingezet om de
militair-historische vragen en kwesties te beantwoor-
den en op te lossen.

Wij zullen als vereniging niet de vergissing maken
het kind met het badwater weg te kieperen. Onder
de leden van onze vereniging en niet in de laatste
plaats onder het gezelschap van onze (voormalige)
afdelingscorrespondenten is een ongelooflijke hoe-
veelheid militair-historische kennis voorhanden. Deze

kennis en de uitwisseling daarvan willen we op een
eigentijdse wijze borgen door middel van onze web-
site: www.marsethistoria.nl, die het aflopen jaar door
toedoen van onze webmaster Erwin Muilwijk sterk is
geactualiseerd en uitgebreid. De website, die ook in
de komende periode weer zodanig zal worden verbe-
terd, dat hij in relevantie toeneemt, heeft inmiddels
meer bezoekers gekregen. Een aantal van deze be-
zoekers keert bovendien later weer naar de site terug.
Naast ons tijdschrift Mars et Historia blijkt de site dus
een prima visitekaartje voor onze vereniging.

Tijdens de ALV kregen ook enkele mutaties in het
bestuur hun beslag. De bestuursleden mevrouw M.
Groen en mr. W.J. Zaagman traden af, terwijl mevrouw
drs. L. Brama, drs. T. Broos en ing. R.C. Kuenen tot het
bestuur toetraden. Ik heet deze nieuwe bestuursleden
van harte welkom en vertrouw erop dat wij met dit -
ook in numerieke zin enigszins versterkte - bestuur de
komende periode aan de weg zullen timmeren.

Onze scheidende vicevoorzitter Wil Zaagman viel tij-
dens de ALV de zeldzame eer te beurt om op voor-
dracht van het bestuur te worden benoemd tot ere-
lid van onze vereniging. Wil Zaagman is meer dan
22 jaar onafgebroken lid van het verenigingsbestuur
geweest, waarvan vele jaren als penningmeester.
Voorts is hij bij veilingen ten behoeve van het aan de
vereniging gelieerde Diekerhoff Fonds opgetreden als
organisator en veilingmeester. Hij kent de vereniging
en haar leden als geen ander. In zijn lange bestuurs-
periode nam hij ook in crisissituaties immer zijn ver-
antwoordelijkheid, trad op als ‘juridisch geweten’van
de vereniging en bleef te allen tijde de teamspeler die
het collectieve belang voorop stelde. Terwijl hij uitge-
sproken en ‘rechtlijnig’ uit de hoek kan komen, bleken
zijn adviezen en raadgevingen altijd van grote waarde
om tot oplossingen te komen. Boven alles toonde Wil
Zaagman een warm kloppend hart te hebben voor de
Nederlandse militaire historie in de breedste zin van
het woord. Zijn grote betrokkenheid en bijna spreek-
woordelijke aanwezigheid bij praktisch alle vereni-
gingsevenementen, -vergaderingen en -bijeenkom-
sten in de afgelopen 25 jaar maken hem tot een ware
ambassadeur van onze vereniging. Wil, van harte pro-
ficiat met de eervolle benoeming en wij rekenen ook
in de toekomst op je blijvende betrokkenheid bij onze
militair-historische ‘gemeenschap’

Drs. Rolf de Winter,
Voorzitter.



Redactioneel

Terwijl het nieuwe Nationaal Militair Museum dadelijk
misschien wel 500.000 bezoekers of meer heeft bin-
nengehaald in 2015, verschijnen de laatste tijd ook
weer de nodige militair-historische boeken. Tal van
tijdschriften besteden naar het lijkt eveneens steeds
meer aandacht aan militaire historie. Het gaat dus op
zich goed met het vak en ons interessegebied. Het is
gelukkig ook weer gelukt om een nieuwe aflevering
van Mars et Historia aan u te kunnen presenteren, en
voor nummer 4 van dit jaar zijn we ook weer goed op
weg. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u het laatste nummer
nog voor kerst in uw brievenbus.

Het laatste nummer van dit jaar zal tevens het laatste
nummer van Mars et Historia zijn met ondergetekende
als hoofdredacteur. Onder meer vanwege gewijzigde
privéomstandigheden heb ik besloten een stapje te-
rug te doen (binnen de redactie). De laatste tijd werd
het steeds meer een wedstrijd, wat overigens ook te
maken heeft met het feit dat de functie van hoofdre-
dacteur in de praktijk betekent dat je ook bureau- en
eindredacteur bent. Voorts kwam ik erachter dat dit
al weer het zevende jaar is dat ik deze functie mag
bekleden. In die periode hebben we in december
aanstaande 27 ‘Marsen’ gemaakt. Een boel kennis en
informatie en een boel werk. In die tijd heb ik ontzet-
tend veel ervaring en contacten opgedaan en altijd
prettig samengewerkt met de redactieleden en de
auteurs.

Omdat de functie van hoofdredacteur in feite te
zwaar is, gaan we het ook gelijk anders doen. Voor
de eindredactie zal voortaan een aparte functionaris

verantwoordelijk zijn, met als belangrijkste taken het
onderhouden van het contact met de auteurs en de
vormgever/drukker en de eindredactie. De hoofdre-
dacteur zal verantwoordelijk zijn voor de grote lijnen,
zoals inhoud en verschijning, et cetera, het binnen-
halen van kopij, de distributie daarvan en het onder-
houden van contact met het bestuur en de vereni-
ging. De hoofdredacteur zal daarom tevens (zoals nu)
bestuurslid zijn. Ondergetekende blijft redactie- en
bestuurslid en aangezien voor de functie van eind-
redacteur een nieuw redactielid toetreedt in de per-
soon van Ed Coumans, wiens naam al in het colofon
van dit nummer staat en volgende keer door mij zal
worden geintroduceerd, wordt de redactie dus ook
versterkt. Redactielid Liesbeth Brama wordt hoofdre-
dacteur.

Zodoende hopen we de vulling en verschijning van
Mars et Historia beter te kunnen garanderen, want on-
danks dat het goed lijkt te gaan met de Nederlandse
militaire geschiedbeoefening, valt het niet altijd mee
het blad te vullen. Vandaar dat ik in de eerste alinea
schreef dat het ‘op zich’ goed gaat met het vak en ons
interessegebied.

Dit keer zal ik niet ingaan op de inhoud van dit num-
mer, dus ik zou zeggen: laat u verrassen en tot in de-
cember, wanneer ik hier dus mijn laatste redactionele
woorden van Mars et Historia tot u zal wenden.

Dr. Louis Ph. Sloos,
Hoofdredacteur.



De ambivalente houding van Belgié
tegenover Nederland, 1919-1922

Lana Liem en Eline Veltenaar

Onderhavig artikel betreft de plannen van de Neder-
landse legerleiding om Belgié aan te vallen, kort na de
Eerste Wereldoorlog, en de zogenoemde Limburgse
kwestie. Hoe kon het mogelijk zijn dat de grote Bel-
gische dankbaarheid voor het opvangen van zoveel
Belgische vluchtelingen in Nederland gedurende de
Eerste Wereldoorlog daarna veranderde in het verwijt
dat de Nederlanders niet hun best zouden hebben
gedaan hun grondgebied te beschermen tegen het
Duitse leger en daarom de gebieden moesten afstaan
aan Belgié? Liggen de wortels van dit vraagstuk in de
oorlog, of moeten we veel verder terug in de tijd?

1815-1848

Toen aan het begin van de 19e eeuw de revolutie-
golf voorbij was, de rust was teruggekeerd in Europa
en vooral nadat Napoleon verslagen was, kwamen
Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland tijdens het
Congres van Wenen (1815) bijeen. De overwinnende
Europese mogendheden kwamen samen met als doel
om Napoleons hervormingen terug te draaien, Europa
staatkundig te herordenen en institutioneel te recon-
strueren. Dit resulteerde in het herstellen van de mo-
narchie in verscheidene landen in Europa, het herver-
delen van gebieden onder de verschillende mogend-
heden en het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Hierbij werden de Noordelijke en Zuide-
lijke Nederlanden samengevoegd onder het bewind
van Willem |, die als koning en groothertog werd er-
kend door de mogendheden. Omringingspolitiek ten
opzichte van Frankrijk was de reden voor het samen-
voegen van de twee gebieden onder een monarch.

De eenwording tussen de Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden bracht ontevredenheid en wrijving te-
weeg. Het noorden was voornamelijk protestants,
terwijl het zuiden voornamelijk Franstalig was en het
overgrote deel van de bevolking katholiek was. Ook
vonden de vertegenwoordigers van de Zuidelijke Ne-
derlanden dat ze oneerlijk werden behandeld en on-
terecht dat ze moesten meebetalen aan de schulden
van het noorden. De economieén van het noorden,
waarbij handel en landbouw belangrijk waren, en
het industriéle zuiden waren bovendien niet te ver-
gelijken. Daarnaast ontwikkelde in Europa een steeds

sterker nationalistisch gevoel. In de Zuidelijke Neder-
landen groeide het idee van een autonome staat. Dit
sentiment werd mede gevoed door de tegen Willem
| gerichte preken en schrijfsels van Belgische clerus.
Dit leidde tot ‘patriottische banketten’en petities voor
een zelfstandige staat. In 1830 kwam het tot een uit-
barsting. In Brussel werd een Voorlopig Bewind sa-
mengesteld, een comité dat de opstand stimuleerde
in andere steden en dorpen van het land en de on-
afhankelijkheid van Belgié uitriep. Hoewel er in de
Zuidelijke Nederlanden nog wel aanhangers van Wil-
lem | waren - er waren er zelfs die een tegen-revolutie
voor ogen hadden - werd hun geluid nauwelijks nog
gehoord te midden van het Belgische nationalisme.
De voorstanders van de Belgische onafhankelijkheid
hadden de wind in de zeilen en vormden al gauw een
eigen regering waarbij ze politieke tegenstanders wis-
ten te marginaliseren.

Ondanks dat Belgié zijn onafhankelijkheid had uitge-
roepen werd het aanvankelijk niet internationaal er-
kend. Willem | zocht steun bij de grote mogendheden
om de ‘verraderlijke opstandelingen uit het zuiden'de
kop in te drukken. In de Conferentie van Londen (1831)
kwamen de mogendheden en de vertegenwoordigers
van Nederland en Belgié bijeen om de situatie op te
lossen. De grote mogendheden wilden voornamelijk
de gewelddadigheden beéindigen voordat het op een
oorlog zou uitlopen en ook met name om Frankrijk
geen gelegenheid te geven zich in het conflict te men-
gen. In eerste instantie leken de grote mogendheden
de zijde van Willem | te kiezen, maar door revoluties
elders in Europa verschoven de prioriteiten. Hierdoor
besloten de grote mogendheden de onafhankelijk-
heid van Belgié te steunen. Allereerst moest de Neder-
landse blokkade van de Schelde worden opgeheven.
Willem | weigerde dit, waardoor de mogendheden des
te meer de Belgische onafhankelijkheid steunden. Ten
tweede werden de grenzen van voor 1790 hersteld.
Dit hield in dat Limburg en Luxemburg bij Nederland
zouden horen. Daarnaast zou de schuldenverdeling
16/31 voor Belgié zijn. Het Belgische Nationaal Con-
gres stemde uiteindelijk met de regeling in. Leopold |
legde de eed af en werd aangesteld als koning. Hij ver-
anderde een aantal grondslagen van de scheiding en
accepteerde uiteindelijk het door de grote mogend-
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Majoor E.W. van Dam van Isselt met zijn Vrijwillige Jagers in de Slag bij Leuven tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831. Schil-

derij door Abraham Johannes Couwenberg.
Nationaal Militair Museum, Soesterberg (NMM).

heden opgelegde Verdrag van de XVIII Artikelen. Vanaf
dat moment werd Belgié als onafhankelijk koninkrijk
erkend, op voorwaarde dat het de eeuwige neutraliteit
behield.

In Nederland voelde Willem | zich daarentegen verra-
den en was te koppig om zich neer te leggen bij het
verdrag. Dit resulteerde in de Tiendaagse Veldtocht.
Nederlandse troepen trokken het kersverse Belgié bin-
nen onder leiding van Prins Willem van Oranje, zoon
van Willem I. Het Belgische leger kon de veldtocht
alleen een halt toe roepen met Franse steun. Hieruit
bleek dat de nieuwe Belgische staat zwak was en niet
als bufferstaat kon dienen. De mogendheden besloten
om de eerder getroffen regeling te herzien, tot genoe-
genvanWillem |, in het voordeel van Nederland. Belgié
ondertekende noodgedwongen het nieuwe verdrag,
maar Willem | weigerde desondanks opnieuw. Uitein-
delijk in 1839 gaf Willem | toe onder druk van de Sta-
ten-Generaal en ondertekende hij een nieuw Verdrag
van Londen, dit keer bestaande uit 24 artikelen. De
onafhankelijkheid van Belgié werd erkend, Limburg
over de Maas hoorde bij Nederland en Luxemburg zou

deels bij Belgié horen en deels een autonoom hertog-
dom blijven.

1914-1918, tijden van oorlog

Toen in 1914 de spanningen tussen de grootmachten
Duitsland, Groot-Brittannié, Frankrijk, Oostenrijk-Hon-
garije en Rusland hoog opliepen, wisten de kleine lan-
den dat hun militaire macht niet sterk genoeg was om
een eventuele inval te kunnen weerstaan. Al sinds de
19e eeuw voerde Nederland een neutraliteitspolitiek
in Europa. Toetreden tot een alliantie was voor Neder-
land geen optie, omdat oorlog zou leiden tot bezet-
ting en mogelijk verlies van de kolonién. Nederland
zette dus in op een neutraliteitspolitiek.

De neutrale positie van Nederland hield in dat solda-
ten van oorlogvoerende landen, ongeacht de situatie,
moesten worden ontwapend op het moment dat zij
over de Nederlandse grens gingen en geinterneerd
tot de oorlog voorbij zou zijn. Dit was in 1874 op de
Brusselse conferentie internationaal vastgesteld. In
Nederland werd in 1909 hiertoe een wet doorgevoerd.
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Nederland kreeg na het begin van de Eerste Wereldoorlog
een enorme vluchtelingentoestroom te verwerken. Hier een
portret van twee Belgische vluchtelingen in augustus 1914.
NMM.

Artikel 11 schreef het volgende:

‘de onzijdige mogendheid die op haar grondgebied
troepen toelaat, tot de oorlogsvoerende legers be-
hoorende, interneert deze, voor zooveel mogelijk ver
van het oorlogstoneel verwijderd. Zij kan hen doen
bewaken in kampen en zelfs hen opsluiten in vestigin-
gen of daarvoor geschikte plaatsen. Zij beslist, of de of-
ficieren vrij gelaten kunnen worden, mits zich op hun
eerewoord verbindende het onzijdige grondgebied
niet zonder verlof te verlaten!

In 1916 verscheen het proefschrift van Lambertus Car-

sten over de onzijdige houding die Nederland aannam
in de oorlog. Hij schreef het volgende:

! De wet van 1juli 1909, artikel 11.
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De komst van de Belgische vluchtelingen had een grote
impact op de Nederlandse samenleving en bleef in het col-
lectieve geheugen gegrift. Een penning ter herinnering aan
het verblijf van Belgische vluchtelingen in Delft.

NMM.

‘Aan niet in georganiseerd verband zich bevindende
militairen, tot de legers der oorlogvoerenden be-
hoorende, die de grenzen overschrijden, moet worden
aangezegd, dat zij zich op Nederlandsch gebied bevin-
den en hun worden gelast dit te verlaten. Wordt aan
dien eisch niet onverwijld gevolg gegeven, zoo wordt
ter interneering met hen gehandeld als in punt 1 ten
opzichte van belligerence afdeelingen is bepaald. 2

Toen het leger van Duitsland door Luxemburg trok,
zorgde Belgié voor een eerste vluchtelingengolf rich-
ting Nederland door alle Duitsers en Oostenrijkers
het land uit te zetten. Duitsland eiste van Belgié de
doortocht naar Frankrijk over Belgisch grondgebied te
mogen maken, maar de Belgische regering joeg Duits-
land in het harnas door dit op 3 augustus af te wijzen.
Meteen op 4 augustus viel Duitsland Belgié zonder
formele oorlogsverklaring binnen. Uit angst viucht-
ten zo'n zesduizend Belgen, waaronder soldaten, de
grens over naar Nederland. In Nederland werden al-
lerlei particuliere hulpcomités opgericht en in Amster-
dam vestigde zich het Landelijk Nederlands Comité tot
steun van Belgische en andere vluchtelingen. In grote
kranten zoals het Handelsblad en de Telegraaf werden
advertenties geplaatst waarin de bevolking werd ver-

2 Lambertus Carsten, Maatregelen ter handhaving onzer onzijdigheid in den huidigen oorlog (proefschrift Leiden; Den Haag 1916).



Nederland handhaafde krampachtig de eigen neutraliteit,
onder meer door naar Nederland uitgeweken buitenlandse
militairen vast te houden. Dit schilderij toont Belgische mili-
tairen in een interneringskamp te Amersfoort in november
1914. Schilderij door Jan Hoynck van Papendrecht.

NMM.

zocht geld en kleding voor de gevluchte Belgen in
te zamelen. Op 25 augustus begon de bouw van het
eerste vluchtelingenkamp waar vluchtelingen die niet
voor zichzelf konden zorgen of ongewenst verdrag
vertoonden heen werden gestuurd. Vanaf 7 oktober
deed het Duitse leger er alles aan om Antwerpen te
bezetten. Nederland kreeg te maken met een derde
en enorme golf vluchtelingen: ruim een miljoen Bel-
gen verlieten in een paar dagen Belgié. Een anonieme
ooggetuige omschreef in De Telegraaf:

‘Eén defilé van voetgangers, wagens, karren, rijtuigen,
kinderwagens, kruiwagens - al wat wielen had - met
blinden, zieken, lammen, kinderen, ouderen en huis-
raad schoof voorbij. Kinderen werden langs de weg
geboren. Soldaten liepen te huilen!3

Treinen werden ingezet om uitgeputte Belgen naar
Nederland te vervoeren. Zo'n vijfhonderdduizend
Belgen vestigden zich in Noord-Brabant, vierhonderd-
duizend in Zeeland en honderdduizend in Limburg
waardoor sommige plaatsen veranderden in Belgische
steden. De enorme stroom aan vluchtelingen deed de
houding van de Nederlanders tegenover hen voorals-
nog niet veranderen: over het algemeen bleef het Ne-
derlandse volk heel begaan en behulpzaam. Honderd-
duizenden vluchtelingen verbleven in scholen, kerken,

3 DeTelegraaf (1914).
* Onbekende politie-inspecteur.

Aflossing van de wacht op de dijk. De drie militairen ston-
den pal voor de Nederlandse neutraliteit. Schilderij door
Lambert Jansen.
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leegstaande fabrieken, havenloodsen, schepen, ten-
ten en barakken, maar ook werden er tienduizenden
Belgen ‘in huis genomen’door particulieren en daarbij
zorgde de overheid voor permanente vluchtoorden.
Aan de andere kant was er ook wel sprake van een
zekere spanning. De Nederlanders klaagden over de
luidruchtigheid, baldadigheid en het zedeloze gedrag
van de Belgische vluchtelingen. Veel Belgen probeer-
den zich aan de wil van de Nederlander aan te passen,
wat een teken van onderdanigheid was, waarschijnlijk
ontstaan uit de dankbaarheid voor het opvangen. De
overheid deed vooral in het begin veel moeite om de
opvang in goede banen te leiden, maar ook binnen het
kabinet heerste er onvrede over ‘de gasten’ Veel par-
ticulieren ‘deden de Belg weg’' en sommige gemeen-
ten zetten zonder pardon de vluchtelingen buiten de
gemeentegrenzen. Een inspecteur van de politie die
dagelijks de leiding had in het circustheater in Sche-
veningen had gezegd: ‘Wie nu niet naar Antwerpen
teruggaat is een luiaard. 4

Generaal-majoor Van Terwisga onderhandelde na-
mens Nederland met de Duitse legercommandant
in Belgié Freiherr Von Bodenhauzen en gouverneur
Schréder om tot een compromis te komen dat ervoor
zou zorgen dat de Belgen terug konden keren. Duits-
land had begrip voor de Nederlandse situatie. De Ne-
derlandse regering drong er bij de Belgen zachtjes op
































































































