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Verantwoording omslagfoto’s en -illustraties

Vooromslag

De Franse soldaten marcheren van de heuvel op de
vijand af. De groepen gebruikten formaties die tijdens
de slag ook gebruikt zijn. Het is dus mogelijk dat de
Fransen vroeger echt aan kwamen lopen zoals op de
foto.

Foto: Cpetoriginals.

Binnenzijde vooromslag

Links

Jhr. mr. Robert baron van Breugel (1791-1873) als
korporaal bij de Compagnie Vrijwillige Jagers van
Vriesland, 1815. Op de achtergrond is het fanion van
de compagnie te zien. Handgekleurde litho A. Canelle
naar Willem Bartel van der Kooi, een uitgave van S.
Lankhout, Den Haag.

Rechts
Hendrik Detmers (1760-1825). Miniatuurportret in
pastel van Johannes Anspach (1752-1823), 1823.

Nationaal Militair Museum, Soesterberg.

Achteromslag

De commandant van het Nederlandse veldleger, de
prins van Oranje. Schilderij van onbekend kunstenaar,
waarschijnlijk omstreeks 1815.

Bron: Wikipedia.

Binnenzijde achteromslag

Boven,

Re-enacters bij de Slag om Waterloo.
Foto: Cpetoriginals.

Onder
Nachtonderkomen van de re-enacters.
Foto: Cpetoriginals
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Het ene slagveld is het andere niet. Dat kan iedereen
beamen die zich wel eens ‘bezondigt’aan het
zogeheten slagveldtoerisme (niet te verwarren met
het ramptoerisme dat immers louter voortkomt uit
sensatiezucht). Slagveldtoerisme is als vorm van vrije-
tijdsbesteding zeker niet nieuw maar wint de laatste
jaren steeds meer aan populariteit en zal ook menig
lid van onze vereniging aanspreken. In binnen- en
buitenland wordt al enige tijd flink werk gemaakt om
voormalige slagvelden voor het grote publiek toe-
gankelijk te maken. Denkt u maar eens aan de talloze
nieuwe musea, informatiecentra en monumenten, die
op en rond de historische strijdtonelen soms als pad-
denstoelen uit de grond lijken te schieten. Belangrijke
jubileumjaren blijken een goede katalysator om de
schijnwerper voluit op een historisch slagveld te rich-
ten. Een herdenkingsjaar fungeert als vliegwiel voor al-
lerlei initiatieven waarin het gevechtsterrein een cen-
trale plaats inneemt. Daar hebben wij vorig jaar, toen
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd her-
dacht, in Belgié en Frankrijk verschillende staaltjes van
kunnen zien. En ook in 2015 - 75 jaar na de Duitse inval
in Nederland en 200 jaar na de Slag bij Waterloo - ge-
beurt er het nodige op de krijgstonelen van weleer. Op
9 mei jongstleden raakten op het evenemententerrein
aan het Bottgerwater in de nieuwbouwwijk Ypenburg
opnieuw eenheden van de 22. Luftlande Infanterie-
division en Fallschirmjdger van de 7.

Fliegerdivision slaags met een compagnie Grenadiers
van het Nederlandse leger. Bij dit recente treffen vielen
ditmaal gelukkig geen doden en gewonden en hoe-
wel de zestig re-enacters voor het toegestroomde pu-
bliek hun best deden de strijd te laten herleven, deed
het decor van de Vinex-locatie toch wel afbreuk aan de
historische context waarbinnen de Slag om Ypenburg
plaatsvond. Het weidse polderlandschap waarin rond
het vliegveld in de meidagen van 1940 een felle strijd
woedde, is inmiddels getransformeerd tot een com-
plete wijk met bijna 11.000 woningen die onderdak
bieden aan zo'n 30.000 Ypenburgers. Op 10 mei von-
den er twee stijlvolle herdenkingen plaats:’s ochtends
bij het monument voor de Garde Grenadiers en Jagers
aan het Bottgerwater en ‘s middags bij het monu-
ment op het ILSY-plantsoen voor het gerestaureerde
stationsgebouw. Dit originele hoofdgebouw van het
luchthavencomplex Ypenburg, dat dateert uit de jaren
1935-1937 en de status heeft van Rijksmonument, is
nagenoeg het enige bouwkundige relict dat de strijd
om het vliegveld heeft ‘meebeleefd

Het ene slagveld is het andere niet. Hoezeer de Slag
om Ypenburg ook tot de (Nederlandse) verbeelding
spreekt, hij moet het toch op vrijwel alle punten af-

leggen tegen de Slag bij Waterloo. Omdat Napoleon
na zijn Egyptische campagne de twee bestaande
eenheden militaire ballonvaarders, la Premiére et la
Deuxiéme Compagnie d'Aérostiers, had opgedoekt,
beschikte hij bij Waterloo niet langer over een ‘lucht-
macht, waarmee hij het gevechtsterrein had kunnen
verkennen (een verklaring voor zijn nederlaag?). De
derde dimensie, het luchtruim, speelde daarom bij
Waterloo in tegenstelling tot Ypenburg geen rol van
betekenis. Maar voor het overige was Ypenburg in ver-
gelijking met Waterloo ‘kinderspel’ Dat blijkt ook wel
uit het internationaal opgetuigde 'herdenkingscircus’
dat zich dezer dagen heeft voltrokken.Staatshoofden,
een kroonprins en talrijke civiele en militaire hoog-
waardigheidsbekleders herdachten Waterloo met veel
decorum. Vele duizenden re-enacters speelden delen
van de slag na.

De festiviteiten trokken circa 120.000 toeschouwers,
onder wie ruim 5.000 landgenoten. Het bijzondere van
het slagveld van Waterloo is de relatieve ongerept-
heid die het ook vandaag de dag nog typeert. Natuur-
lijk, enkele gebouwen en de monumenten - met als
meest dominante de Heuvel met de Leeuw (La Butte
du Lion) — waren er destijds niet. Maar wie enigszins
in staat is de tijdelijke tribunes, cameraploegen en
overvliegende helikopters ‘weg te denken; krijgt een
goede indruk van het landschappelijke decor waarin
de dramatische gebeurtenissen zich hier 200 jaar ge-
leden hebben afgespeeld. De bulderende artillerie, de
optrekkende en zich tot carrés formerende infanterie,
het knetterend musketvuur, de chargerende cavalerie
en de zich verspreidende kruitdampen zorgden ervoor
dat de beroemde slag kon worden herbeleefd. Ook nu
de wind het slagveld weer heeft schoon geblazen, de
re-enacters en vips zijn vertrokken en de rust in Water-
loo weer een beetje is teruggekeerd, blijft een bezoek
aan dit wereldberoemde strijdtoneel de moeite meer
dan waard. Degene die zich heeft verdiept in een van
de vele (nieuwe) publicaties of zich ter plekke laat ver-
gezellen door een deskundige gids, kan ook 200 jaar
na dato in Waterloo nog altijd een memorabele dag
beleven. En als u niet in de voetsporen van Bonaparte
en Wellington treedt, dan biedt deze speciale Water-
loo-editie van ons verenigingsorgaan u in ieder geval
voldoende stof om stil te staan bij dit hoogtepunt in de
militaire historie.

Drs. Rolf de Winter,
Voorzitter.
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Redactioneel

Na een grootse herdenking van de Slag bij Waterloo
in Nederland in 1865, het 50e gedenkjaar, waarmee
de herinnering aan en beleving van deze gebeurtenis
hier een enorme opleving beleefde, ging het 100e ge-
denkjaar van de slag in 1915 grotendeels aan Neder-
land voorbij. ‘Spelbreker’ was de Eerste Wereldoorlog,
waardoor een grote Waterlooherdenking geen pas
gaf. Nu waren in 1915 ook geen Waterlooveteranen
meer in leven - de laatste zou in 1896 zijn overleden
-, dus zou een herdenking toch een ander heel karak-
ter hebben gekend, maar toch. Toen vervolgens door
de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog ook
een einde kwam aan Waterloodag, een in 1816 inge-
stelde jaarlijkse nationale herdenkings- en feestdag,
een soort 4 en 5 mei, maar dan op één dag, maakten
herinnering aan en beleving van de Slag bij Waterloo
definitief plaats voor louter belangstelling bij geinte-
resseerden. Die overigens altijd is gebleven.

De afgelopen weken was de herinnering aan en be-
leving van de Slag bij Waterloo weer even helemaal
terug in Nederland. 200 jaar na dato wordt in Neder-
land meer aandacht besteed aan ‘Waterloo’ dan hon-
derd jaar geleden, en dan in 1965 bijvoorbeeld. Het
leger, re-enactors, historici, andere auteurs, individu-
ele journalisten, genealogen, modelbouwers, musea,
de media, steden, bibliotheken, boekhandels, archie-
ven, scholen en scholieren, enz. enz. enz. zijn bezig ge-
weest met Waterloo. En nog steeds; tot in september
staan activiteiten op het programma. Het is ongekend.
Alsof er nog niet genoeg boeken verschijnen worden
zelf oude werken, al dan niet in een nieuw jasje, ofwel
als oude wijn in nieuwe zakken, herdrukt. Deels zal al
deze aandacht voor Waterloo te maken hebben met
de ontwikkeling van de kunst-, cultuur- en geschiede-
nissector in Nederland, en met een sneeuwbaleffect.
Het leek er op een gegeven moment op dat iedereen
wilde meeliften op de moderne Waterloomanie. Maar
een ding staat vast: de belangstelling voor de Slag bij
Waterloo heeft weer een enorme opleving gekregen.
Jammer is alleen dat terwijl niets een grote militaire
herdenking in Nederland in de weg stond, althans
niet zoals in 1915, deze er toch niet echt is gekomen.
De situatie leek zelf een beetje op die in 1915, toen

de toenmalig opperbevelhebber van de Land- en
Zeemacht, generaal Cornelis Jacobus Snijders (1852-
1939), alleen een dagorder liet uitgaan om de Slag
bij Waterloo te memoreren. De officiéle herdenking
van de Koninklijke Landmacht is grotendeels aan Ne-
derland voorbijgegaan. Deze vond volgens zeggen
noodgedwongen op het laatste moment plaats op
het militaire terrein de Vlasakkers in Amersfoort om-
dat een herdenking in Belgié, op het voormalige slag-
veldterrein, niet mogelijk was. De op zich indrukwek-
kende herdenking kreeg zo helaas een wat zonderling
karakter. Na een lezing in een kazernegebouw was het
kleine selecte gezelschap van genodigden er, zittend
op klapstoeltjes geplaatst op een soort plein in de
middle of nowhere en geplaagd door een straffe wind,
getuige van hoe naar oud gebruik bij een geimprovi-
seerd veldaltaar in een afgelegen, verlaten en verstild
gebied een kranslegging plaatsvond, de bevelheb-
ber der Landstrijdkrachten sprak en een parade werd
gehouden door onder meer de zogeheten traditiere-
gimenten die de tradities voortzetten van eenheden
die bij Quatre-Bras en/of Waterloo of aan de Veldtocht
van 1815 hebben deelgenomen. Na afloop was er een
borrel. Het is goed dat het heeft plaatsgevonden, en
het was mooi om er bij te mogen zijn, maar het is jam-
mer dat het op deze plaats is gebeurd, voor zo weinig
mensen. Het Malieveld was bijvoorbeeld een betere
locatie geweest.

Terug naar de actualiteit van Waterloo. Gelukkig heeft
de redactie van Mars et Historia de ‘voorzienigheid’
gehad om een themanummer over Waterloo te plan-
nen. Het moment waarop dit nummer verschijnt doet
misschien anders vermoeden, maar dat heeft juist
te maken met de wil om een heel nummer aan dit
onderwerp te wijden. Uit een aantal bijdragen in dit
nummer blijkt dat we nog lang niet uitgeschreven zijn
over deze veldslag. Laat staan wat nog geschreven
kan worden over andere onderwerpen, waar nog nau-
welijks over gepubliceerd is. Ik zou zeggen: put daar
uw inspiratie uit!

Dr. Louis Ph. Sloos,
Hoofdredacteur.



De Slag bij Waterloo in het kort

200 jaar geleden op zondag 18 juni werd ten zuiden
van Brussel een epische eindstrijd uitgevochten tus-
sen Napoleon en zijn tegenstanders. In misschien wel
de bekendste veldslag in de wereldgeschiedenis, de
Slag bij Waterloo. Deze naam kan verwarrend zijn. Zo
vond de slag niet plaats te Waterloo. En hij wordt ook
vaak gebruikt om meerdere gebeurtenissen aan te
duiden die tezamen het einde inluidden van de heer-
schappij van Napoleon.

Drie hoofdlegers waren betrokken bij deze slag: het
Franse, Anglo-Nederlandse en Pruisische leger. Ze
stonden onder bevel van Napoleon, Wellington en
Bliicher. Op 18 juni was er ook een veldslag bij Wa-
vre, waar de Fransen de Pruisen aanvielen. De eerste
grote gevechten vonden al op 16 juni plaats, een dag
nadat de Fransen de grens waren overgestoken. Bij
Quatre-Bras streed het Anglo-Nederlandse tegen het
Franse leger, en bij Ligny vochten Franse en Pruisische
troepen. Samen met de Slag bij Waterloo, de mars op
Parijs en de bezetting van Frankijk, worden deze mi-
litaire operaties ook wel aangeduid als de Veldtocht
van 1815. Verder is de Honderd Dagen (les Cent-Jours)
een bekend begrip. Deze periode start op de dag wan-
neer Napoleon terugkeert in Frankrijk (1 maart 1815)
en eindigt als de Franse troepen zich terugtrekken uit
Parijs (7 juli 1815).

Terwijl de slagen bij Quatre-Bras, Ligny en Wavre ge-
noemd zijn naar de plaatsen waar deze werden uitge-
vochten, geldt dit niet voor de Slag bij Waterloo. Deze
vindt vijf kilometer zuidelijker plaats. Hier staat, op
de plek waar de prins van Oranje gewond raakte, nu
onder meer het Nederlandse Waterloomonument, de
Leeuw van Waterloo. De drie opperbevelhebbers Na-
poleon, Wellington en Bliicher hadden aanvankelijk
ieder hun eigen benaming voor de slag, maar de eer-
ste en de laatste hebben het met hun Slag bij Mont-
Saint-Jean en Slag bij La Belle Alliance moeten afleg-
gen tegen Wellingtons Slag bij Waterloo, genoemd
naar de plaats waar diens hoofdkwartier gevestigd
was.

Op het slagveld staan verschillende gebouwen die
een belangrijke rol speelden. Het bekendst zijn Hou-
goumont en La Haye Sainte, grote ommuurde boerde-
rijen waar hevig gevochten is. Verder is er de herberg
La Belle Alliance waar Napoleon in de ochtend van 18
juni zijn hoofdkwartier vestigde.

Verloop van de strijd

In de vroege uren van 15 juni zette Napoleons Armée
du Nord de aanval in. De Fransen stuitten al snel op
de Pruisische voorposten ten zuidwesten van Charle-
roi. Die beten flink van zich af maar moeten voor de

overmacht wijken. Ook Charleroi viel in de loop van
de dag. De Pruisen trokken zich terug rond het noor-
delijker gelegen plaatsje Ligny. Wellington hoorde pas
omstreeks 18.00 uur van de aanval. De opperbevel-
hebber bleef echter afwachten, want hij vreesde dat
de Franse aanval een afleiding was voor een hoofd-
aanval westelijker in de Britse sector. Pas laat kwam
Wellington in actie. Zijn verspreid liggende leger had
toen nog vele uren nodig om zich te concentreren.
Daardoor was het aan de Nederlandse eenheden van
het 1e korps om de Fransen op te vangen. De ochtend
van 16 juni plaatste de Nederlandse 2e divisie zich
tussen Frasnes en Quatre-Bras. Zij stonden tegenover
een Franse overmacht. Twijfelend over de sterkte van
zijn tegenstander ging de Franse bevelhebber maar-
schalk Michael Ney pas ‘s middags tot de aanval over.
Zo verloor hij kostbare tijd, want geallieerde verster-
kingen naderden Quatre-Bras met rasse schreden. De
Nederlanders hielden stand en gaven Wellington vol-
doende tijd om de stelling te versterken. De Fransen
slaagden er niet in door te breken. Ney kon daardoor
Napoleon geen hulp bieden. De keizer raakte de 16e
bij Ligny namelijk slaags met het Pruisische leger van
veldmaarschalk Gebhard von Bliicher. Bij Ligny boek-
te Napoleon zijn allerlaatste overwinning. Hij won de
slag maar versloeg de Pruisen niet. Zij trokken zich te-
rug op Wavre.

Voor Wellington kwam het nieuws van de Pruisische
nederlaag de vroege ochtend van 17 juni als een grote
verrassing. Hij trok zijn leger terug tot op de hoogte
ten zuiden van Mont-Saint-Jean. Hier besloot Welling-
ton slag te leveren met Napoleon nadat Blicher hem
hulp had beloofd. De Pruisen zelf werden op ruime
afstand gevolgd door een Frans leger onder maar-
schalk Emmanuel de Grouchy. Napoleon had pas laat
de ochtend van de 17e aan Grouchy het bevel gege-
ven om de Pruisen te achtervolgen. Napoleon was zelf
met zijn hoofdmacht Wellington achterna getrokken.
‘s Avonds stuitten de Fransen op het Anglo-Neder-
landse leger. Napoleon was verheugd dat Wellington
bereid was slag te leveren.

De volgende dag 18 juni begon de Slag bij Waterloo
omstreeks 11.30 uur. Napoleon gaf generaal Reille het
bevel met zijn korps de kasteelboerderij Hougoumont
aan te vallen. Was het een afleidingsmanoeuvre?
Historici zijn het er nu nog niet over eens. In elk geval
groeide de aanval op de boerderij uit tot een slag. De
hele dag werd erom gevochten zonder dat de Fransen
Hougoumont konden innemen. Vrijwel het hele korps
van Reille kon Napoleon die dag nergens anders
inzetten.

De aandacht voor Hougoumont verslapte aan het be-
gin van de middag als na een hevige artilleriebarrage



het Franse legerkorps van graaf d’Erlon de linkerkant
van het geallieerde centrum aanviel. Ook deze actie
zorgde later voor veel controverses. De hier opge-
stelde Nederlandse 1e brigade van de 2e divisie onder
generaal-majoor Van Bijlandt was de gebeten hond in
de Britse geschiedschrijving. De Nederlanders zouden
al snel op de vlucht zijn geslagen. Ook al is intussen
wel aangetoond dat het werkelijke relaas veel genu-
anceerder is, toch verschijnen er nog steeds Engelse
boeken die de oude mythe herkauwen. De brigade
die bij Quatre-Bras al zwaar had geleden, bood eerst
weerstand maar bezweek daarna onder de Franse
druk. De Nederlandse staf wist een groot deel van
zijn piepjonge en onervaren militiesoldaten echter
terug in het gelid te brengen. En het meer ervaren 7e
infanteriebataljon van linie week zelfs helemaal niet.
Uiteindelijk had ook deze aanval van Napoleon geen
succes. Een tegenaanval van de Britse zware cavale-
rie sloeg de Fransen met grote verliezen terug. Maar
de overmoedige ruiterij voerde haar aanval veel te
ver door en werd vrijwel vernietigd door een Franse
tegenactie. Aan zware cavalerie beschikte Wellington
daarna alleen nog over de Nederlandse.

Die had hij ook al snel nodig, want vanaf 16.00 uur

volgde een reeks Franse cavalerie-aanvallen. Het is
ook nu nog niet duidelijk waarom de Fransen hun
cavalerie inzetten tegen een ongeslagen leger. Waar-
schijnlijk zag maarschalk Ney die Napoleon het com-
mando in het veld heeft gegeven, een herpositione-
ring aan voor het begin van de geallieerde terugtocht.
Een leger dat zich terugtrekt, is erg kwetsbaar voor
cavalerie. Maar dat was nu niet het geval en daardoor
stuitte de Franse cavalerie op geallieerde carrés. Zon-
der steun van artillerie en infanterie is succes onmo-
gelijk. Toch zette Ney door. In een reeks van aanvallen
was het nu de beurt aan de Franse cavalerie om ver-
nietigd te worden.

Ook de geallieerden leden zware verliezen. Welling-
ton schraapte de laatste reserves bij elkaar om zijn
verzwakte centrum te versterken. Zo werd de Ne-
derlandse 3e divisie van luitenant-generaal Chassé
meer centraal opgesteld. Het is echter niet genoeg en
de geallieerde staf vroeg zich vertwijfeld af waar de
Pruisen bleven. De situatie werd steeds hachelijker.
Zeker toen de voor het geallieerde centrum gelegen
boerderij La Haye Sainte na uren strijd om 18.00 uur
in Franse handen viel. Kort daarop raakte de prins van
Oranje gewond en was hij de zoveelste hoge gealli-

Het terrein waar de Slag bij Waterloo zich afspeelde, gefotografeerd op vrijdag 19 juni 2015.
Foto: Louis Ph. Sloos.



eerde officier die werd uitgeschakeld. Maar toen viel
het Pruisische leger de Fransen aan in de rechterflank
bij het dorpje Plancenoit. Napoleon moest hier steeds
meer troepen inzetten. Hij wist dat als hij de dag nog
winnend wilde afsluiten, hij heel snel het Anglo-Ne-
derlandse leger moest breken. De enige infanterie die
hem nog restte was de keizerlijke garde. Die stuurde
hij tegen Wellingtons wankele centrum.

Aan geallieerde kant zag luitenant-generaal Chassé
het gevaar. Zonder orders bracht hij de batterij van
kapitein Krahmer de Bichin naar voren. Daarna stelde
Chassé zijn 1e brigade onder kolonel Detmers op in
eerste linie. Niet alleen de verse troepen van de Ne-
derlandse 3e divisie versterkten de geallieerde linies,
ook snelde het Pruisische korps van generaal Ziethen
te hulp. Napoleons laatste zet faalde: niet de geallieer-
den maar de Fransen weken. 'La Garde recule’gonsde
het langs de Franse linies. Dat de als onverslaanbaar
geachte ‘I'élite de Iélite’ terugdeinsde, is te veel voor
het al zwaar geteisterde Franse moraal. Wellington
rook zijn kans en beval de aanval. De Franse terug-
trekking ontaarde in een chaotische vliucht. Napoleon
heeft geluk dat de bataljons van de Oude Garde niet
meegesleept werden maar dapper stand hielden.
Voor een hoge prijs kochten ze voor hun keizer tijd om
een goed heenkomen te zoeken.

Redactionele mededeling

De slag bij Waterloo was afgelopen en het lot van Na-
poleon was bezegeld. Nog een aantal dagen is hij kei-
zer van Frankrijk. Zodra het nieuws van de nederlaag
Parijs bereikte, zagen de tegenstanders van Napoleon
aan de poten van zijn troon. Napoleon zelf wenste
geen militaire dictatuur te vestigen en daardoor een
burgeroorlog te veroorzaken.

Uiteindelijk viel hij in Britse handen en die stopten
hem dit keer veilig weg op het eiland Sint-Helena.De
legers van Wellington en Bliicher rukten in de dagen
na Waterloo Frankrijk binnen. Het Franse leger was
niet meer in staat om weerstand te bieden. Maar-
schalk Grouchy wist zijn ongeslagen legerdeel nog
wel veilig Frankrijk in te krijgen, maar ook dat bolster-
de het Franse weerstandsvermogen niet. Een deel van
de Nederlandse en Pruisische troepen werd gebruikt
om de vestingen in het noorden van Frankrijk te bele-
geren. Ook die vestingen vertraagden de geallieerde
opmars niet. Parijs viel en het Franse leger trok zich
terug achter de Loire.

Vredesonderhandelingen werden geopend. De
Honderd Dagen die begonnen toen Napoleon Elba
verliet en landde op de Franse zuidkust waren voorbij

Voor Mars et Historia wordt doorlopend graag kopij ontvangen.

Zie voor meer informatie het colofon en de website.
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‘Het lijken wel vrijwilligers.
De politieke betrouwbaarheid van het leger van het
Koninkrijk der Nederlanden in 1815

Drs. Jurrién de Jong

Een grote zorg pijnigde de hertog van Wellington, op-
perbevelhebber van het Brits-Nederlandse leger in de
Lage Landen in de aanloop naar de veldtocht tegen
Napoleon. Bij de terugkeer van de keizer van Elba in
maart 1815 had het Franse leger in groten getale de
wettige koning, Lodewijk XVIII, in de steek gelaten.
Zouden de troepen die in de afgelopen jaren in het
Franse leger hadden gediend, maar nu waren opge-
nomen in de geallieerde legers, zich net zo makkelijk
aan de zijde van Napoleon scharen?

De Britse opperbevelhebber werd bestookt met waar-
schuwingen over Fransgezinde sentimenten onder de
Zuid-Nederlanders." Daar waren Britse soldaten ook
getuige van terwijl ze waren ingekwartierd in Zuid-
Nederlandse dorpen. ‘The population is really French
at heart, and the lower classes, | am convinced, pre-
fer Napoleon to their present king’ schreef George
Woodberry, een luitenant bij het Britse 18e regiment
huzaren.? De Britten en Pruisen hadden een positieve
indruk van de militaire kwaliteiten van de ‘Belgische’
troepen die ze tegenkwamen, maar voegden daar
vrijwel altijd twijfels over hun loyaliteit aan toe. Ge-
neraal Roder, de Pruisische militaire vertegenwoor-
diger bij het hoofdkwartier van Wellington, klaagde
in april bij chef-staf Gneisenau over de stemming
onder de ‘belgischen Truppen, besonders der Offizie-
re’* Kapitein Digby Mackworth, aide de camp van de
Britse generaal Hill, sprak begin juni in zijn dagboek
zijn verbazing uit over de goede stemming onder de
Zuid-Nederlandse dienstplichtigen: ‘they really seem
like volunteers and they have not as yet attempted
to desert’* De Nederlandse ambassadeur in Londen,
Hendrik Fagel, vreesde dat de ‘troupes belges’ bij te-
genslag de geallieerde zaak in de steek zouden laten.®
De Noord-Nederlanders vertrouwde men evenmin.

Staande infanterie officier uit de Zuidelijke Nederlanden,
1815, met W op embleem op sjako. Tekening in kleuren
Madyol, ongedateerd.

Nationaal Militair Museum, Soesterberg..

Wellington bedong nadrukkelijk dat Nederlandse
commandanten van vestingen niet in het Franse leger
gediend mochten hebben.® In hoeverre was dat wan-
trouwen terecht?

A.Wellington, Supplementary Despatches and Memoranda of Field Marshal Arthur, Duke of Wellington, X (Londen 1863), 15-17.
E. Hunt, Charging Against Napoleon: Diaries & Letters of Three Hussars (Barnsley 2001) 233.

3 G.H. Pertz, & Delbriick, H., Das Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von Gneisenau Vol. 4: 1814 en 1815 (Berlijn 1869) 489.

* G.Glover, The Waterloo Archive IV: British Sources (Barnsley 2012) 33.
Brief aan Jacob Fagel, 25 april 1815, Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1940, VII, 850.

5 Lord Bathurst aan Wellington, 2 mei 1815, Colenbrander, Gedenkstukken Vil, 240-1.




































































































































