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Verantwoording omslagfoto’s en -illustraties

Vooromslag

Opening van het nieuwe Nationaal Militair Museum
in Soesterberg op donderdag 11 december 2014 door
koning Willem-Alexander.

Anne Reitsma Fotografie.

Binnenzijde, linksboven

Portret van Willem van Oranje in harnas door Anthonis
Mor. Dit is hoe Willem van Oranje er ten tijde van zijn
kapitein-generaalschap van het Maasleger moet heb-
ben uitgezien. Het portret is vlak na de abdicatie van
Karel V in 1555 gemaakt. De prins was toen tweeén-
twintig jaar oud.

Staatliche Museen, Kassel.

Rechtsboven

Een portret van Karel V (1500-1558) te paard in wapen-
rusting. Onder de keizer maakte Willem snel carriére in
het leger. De keizer voorzag een grote toekomst voor
de jonge prins. Karel liet na zijn aftreden in 1555 de
Spaanse kroon en de Nederlanden na aan zijn zoon Fi-
lips Il. Karel's jongere broer Ferdinand zou Rooms kei-
zer worden. Karel V stierf in 1558, nadat hij zich terug
had getrokken in het klooster Monasterio de Yuste in
Spanje. Gekleurde houtsnede in de manier van Cor-
nelis Anthonisz, een uitgave van Hans | Liefrinck, Ant-
werpen 1555-1558.

Rijksmuseum, Amsterdam .

Achteromslag

Napoleon met zijn staf, schilderij van Charles Rochus-
sen omstreeks 1840-1850.

Rijksmuseum, Amsterdam.

Binnenzijde, linksboven

‘Erzherzog Karl ergreift die Fahne des Regiments Zach
in der Schlacht bei Aspern; schilderij van Johann Peter
Krafft uit 1812.

Heeresgeschichtliches Museum, Wenen.

Rechtsboven
De hertog van Wellington, schilderij van Francisco
Goya uit 1812-1814.

National Gallery, Londen.

Onder

Houten paneel in het Zaaltje’ van het Koninklijk Insti-
tuut voor de Marine in Den Helder met een uitspraak
van Michiel Ruyter die hij heeft gedaan toen hij met
een wrakke vloot naar de Middellandse Zee werd ge-
stuurd en daar sneuvelde. Als adelborst moest deze
tekst vroeger uit het hoofd worden geleerd tijdens de
baartijd (ontgroening).

Foto auteur.
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Van de voorzitter

Nog voor de jaarwisseling is Nederland een topat-
tractie met internationale allure rijker geworden. Het
is een trekpleister die u als militair-historisch belang-
stellende zonder meer zal aanspreken. Op 11 decem-
ber opende het Nationaal Militair Museum (NMM)
officieel zijn poorten. Ik heb het plezierige voorrecht
gehad, voorafgaand aan deze opening, al enkele be-
zoeken te mogen afleggen aan dit prachtige, nagel-
nieuwe museum, een imposant complex dat op fe-
nomenale wijze is ingepast in het landschap van de
Utrechtse Heuvelrug. De thuisbasis van het NMM is
de voormalige Vliegbasis Soesterberg, tegenwoordig
‘Park Vliegbasis Soesterberg.

Hoewel het hoofdgebouw met zijn majestueuze om-
vang, uitkijktoren en imposante dakconstructie (110
bij 250 meter) een eyecatcher van de eerste orde is,
zal ook de omgeving van het museum op menige
bezoeker een onweerstaanbare aantrekkingskracht
uitoefenen. Wat is daar veel te zien. Nog afgezien van
de fraaie natuur, die met wandel- en fietspaden toe-
gankelijk is gemaakt, is het gebied bijkans overladen
met militair-historisch erfgoed. Een belangrijk deel
van de voormalige vliegbasis — de bakermat van de
Nederlandse militaire luchtvaart - is bewaard geble-
ven. U kunt te voet of op de fiets over de start- en
landingsbaan en ziet de verkeerstoren, een (actieve)
radartoren, bunkers, vliegtuigshelters, hangaars en
een uitzichtpaviljoen de ‘Belvedeére’ uit 1910-1911, dat
geldt als het oudste luchtvaartgebouw van Neder-
land. Dit paviljoen, geheel in oude luister hersteld, is
vrij toegankelijk en biedt een uitzicht over de Soester-
bergse vliegheide. U staat er op exact dezelfde plaats
waar duizenden landgenoten ruim een eeuw geleden
voor het eerst het wonder van de gemotoriseerde
luchtvaart aanschouwden. Nog nooit hadden zij een
vliegmachine met een onverschrokken aviateur‘op de
bok’ door het zwerk zien bewegen; vanaf deze plek
werd die droom werkelijkheid. Indrukwekkend is de
stiltetuin waar de belangrijkste luchtmachtmonu-
menten bijeen zijn gebracht. Voor het uit 1923 date-
rende en onlangs gerenoveerde Monument voor de
gevallen kameraden organiseert de Koninklijke Lucht-
macht jaarlijks twee belangwekkende ceremonies: de
dodenherdenking op 4 mei en de oprichting van de
militaire luchtvaart in Nederland op 1 juli. Rond het
hoofdgebouw zijn onder meer verschillende (rups)
voertuigen, vliegtuigen en een heuse tankversperring
te bewonderen.

Het NMM zelf is in één woord adembenemend. Op
een vloeroppervlak van 35.000 m? krijgt de bezoe-

ker de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht
voorgeschoteld. Dat gebeurt op een eigentijdse, in-
teractieve manier in zes themaruimtes, waarbij de
band tussen de krijgsmacht en samenleving een be-
langrijke rode draad vormt. Het NMM blijft niet steken
in een ouderwetse ‘bouten-en-moeren’-presentatie,
maar vertelt de Nederlandse militaire geschiedenis
via persoonlijke verhalen van bijzondere militairen
en aan de hand van bijzondere objecten, wapens,
diorama’s en maquettes. Daarbij toont het museum
zich zeker geen kritiekloze ‘propagandamachine’
voor de Nederlandse krijgsmacht. In de themaruim-
tes is er ook aandacht voor onderwerpen als oor-
logsmisdaden, oorlogsinvaliditeit en tegenstanders
van bijvoorbeeld de kruisraketten of de dienstplicht
(‘Smeer poep aan je militaire oproep!’). Gezinnen met
kinderen kunnen zich uitleven in allerlei activiteiten,
zoals vliegen in een F-16-simulator, je eigen buskruit
maken en vijandelijke tanks uitschakelen. Degenen
die geinteresseerd zijn in de hardware van de krijgs-
macht zullen zeker hun hart ophalen in het zogehe-
ten Arsenaal, de grootste expositiehal in het NMM,
waar de belangrijkste historische voertuigen, tanks
en vliegtuigen van de Nederlandse krijgsmacht zijn
tentoongesteld. Een flink deel van de geéxposeerde
luchtvloot is opgehangen aan het plafond en zo van
alle kanten te bewonderen in zijn ‘natuurlijke habitat”:
de derde dimensie. De straaljagers, die speels - schuin
en zelfs ondersteboven - door de hal ‘vliegen, lijken
in een dogfight te zijn verwikkeld. Op deze plek is het
ondoenlijk om ook maar een enigszins volledig beeld
te schetsen van wat er allemaal in het NMM is te zien
en te doen. U moet er gewoon naar toe, het nieuwe
NMM is een absolute must-see! Voor degenen die niet
kunnen wachten, neem alvast een voorproefje via de
museumsite op het internet: www.nmm.nl

Als u toch aan het surfen gaat, vergeet dan niet met-
een een kijkje te nemen op onze vernieuwde ver-
enigingssite. De onlangs aangetreden nieuwe web-
beheerder Erwin Muilwijk heeft inmiddels veel werk
verzet, waarvoor ik hem graag complimenteer. Niet
alleen zijn enkele rubrieken van onze site vernieuwd,
ook is er meer actuele informatie voorhanden, bij-
voorbeeld in de rubrieken Boeksignalering en Nieuws.
De site ontwikkelt zich tot een onontbeerlijke aan-
vulling op dit verenigingsblad. Een gezonde militair-
historische vereniging kan in de 21€ eeuw niet zonder
een goede, actuele website. Ik nodig u van harte uit
een bezoek te brengen aan www.marsethistoria.nl. De
site is zeker niet alleen bedoeld om informatie te ‘zen-
den, maar ook om onze leden in de gelegenheid te




stellen militair-historische wetenswaardigheden uit
te wisselen. Een interactieve opstelling van u als lid
zal zonder twijfel positief bijdragen aan het profiel
van onze vereniging en aan het gemeenschappelijk

beleven van onze militair-historische passies.

Drs. Rolf de Winter,
Voorzitter.

Redactioneel

Vlakbij het nieuwe Nationaal Militair Museum waar
onze voorzitter uitgebreid over schrijft, is het fraai
gesitueerde Cavaleriemuseum met zijn prachtige
collectie gevestigd. Dit museum heeft dan ook vele
vrienden waar elk jaar een speciale vriendendag
voor wordt georganiseerd. Er zijn dan niet alleen al-
lerlei activiteiten, van rijden met historische voertui-
gen tot een boekenmarkt, maar in de loop der jaren
hebben zich ook allerlei verenigingen aangesloten,
zoals de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren,
die activiteiten organiseren. Inmiddels is de vrienden-
dag van het Cavaleriemuseum daardoor uitgegroeid
tot een zeer vermakelijke en interessante happening
voor militair(-historisch) geinteresseerden. In oktober
jongstleden had ook onze vereniging het genoegen
om aan te mogen sluiten, wat dankzij het interessante
programma van het Cavaleriemuseum aangevuld met
ons eigen programma leidde tot een prachtige op-
komst en een zeer geslaagde dag. In totaal bezochten
meer dan duizend mensen de vriendendag.

Tijdens onze ledenvergadering in de oude officiers-
mess werd ook een enkele noot gekraakt over ons
blad, Mars et Historia. Een terechte opmerking of
constatering luidde dat in het blad niet of nauwelijks
meer (korte) artikelen verschijnen over emblemen en
dergelijke, ofwel de geijkte militaria. Volgens de criti-
cus zouden met dergelijke bijdragen nieuwe, jonge
leden aangetrokken kunnen worden want er zouden
veel jonge verzamelaars zijn die geinteresseerd zijn in
bijdragen over militaria teneinde hun verzamelstuk-
ken te kunnen determineren en daarover meer te we-
ten te komen. Nu is het blad te ‘wetenschappelijk’ Het
antwoord hierop is vrij simpel: de inhoud van het blad
is voor een groot deel een weerspiegeling van het
aanbod aan kopij. Slechts een klein deel van de kopij
die aangeboden wordt sneuvelt — we zouden eigenlijk
nog strenger moeten zijn want de redactie heeft soms
veel werk aan artikelen — en dat zijn lang niet alle-
maal bijdragen over militaria, integendeel. Bijdragen
over militaria zijn dus van harte welkom, maar deze
moeten wel ergens over gaan, en dat is vaak moeilijk.
Auteurs die militaria in een context weten te plaat-

sen, daar een aardig verhaal over kunnen schrijven
en daartoe bereid zijn, zijn moeilijk te vinden. Het lijkt
hier om een - excusez le mot - uitstervende groep te
gaan. We zien in Nederland dan ook nauwelijks meer
monografieén over deze onderwerpen verschijnen,
zoals in de tweede helft van de 20® eeuw het geval
was. Maar omdat we dit geluid al eerder hebben ge-
hoord heeft de redactie niet stilgezeten. Om de auteur
niet onder druk te zetten noem ik geen namen, maar
ijs en weder dienende kunt u in de volgende jaargang
een interessant artikel tegemoet zien over de zogehe-
ten Nederlandse ‘mouwleeuw’.

In dit nummer treft u weer een viertal artikelen aan
over verschillende onderwerpen door de tijd heen,
van de Tachtigjarige oorlog, via de Napoleontische
tijd, tot de Eerste Wereldoorlog, en een stuk over mili-
taire traditie, wat van alle tijden is.

De Napoleontische tijd zal in 2015 ook veel aandacht
krijgen in verband met het 200¢ gedenkjaar van de
slag bij Waterloo. In Nederland zullen verschillende
boeken het licht zien en ongetwijfeld wordt er van
alles georganiseerd. De redactie van Mars et Historia
is door verschillende leden benaderd met de vraag
of er wordt nagedacht over een themanummer over
Waterloo. Los van het feit dat het 200® gedenkjaar van
de slag bij Waterloo eigenlijk niet stilletjes aan ons, als
militair-historische vereniging, voorbij mag gaan, is
de kopij, zeker van de betreffende auteurs, zeer wel-
kom. Kortom, we kunnen en zullen u volgend jaar
waarschijnlijk een fraai themanummer over Waterloo
voorschotelen. Hoe de overige nummers, met name 3
en 4 eruit zullen zien, is nog niet goed te overzien, wat
betekent, u voelt hem al aankomen, dat wij graag nog
kopij tegemoet zien.

Rest mij nog om u mede namens de redactieleden
veel lees-, kijk- en bladerplezier toe wensen, en uiter-
aard fijne feestdagen en een mooi 2015.

Dr. Louis Ph. Sloos,
Hoofdredacteur.



De geestelijke bagage van een rechtschapen (

kapitein. De militaire vorming van Willem van

Oranje (1533-1559)

Wim de Ruiter, MA'

Op 10 juni 1552 schreef Willem van Oranje een brief
aan zijn vrouw Anna van Egmond waarin hij haar op de
hoogte hield van zijn vorderingen als officier in keizer-
lijke dienst tijdens de oorlog tussen de Roomse keizer
en Spaanse koning Karel V en de Franse koning Hen-
drik Il. De pas achttienjarige Willem schreef zijn vrouw
vol trots dat de Nederlandse landvoogdes Maria van
Hongarije ‘tres contentement’ was met zijn prestaties.2
In de jaren 1550 was Willem veelvuldig te velde om
een officiersfunctie in dienst van de keizer te vervullen.
Hij maakte op vroege leeftijd carriére in de keizerlijke
legers, met als absolute hoogtepunt zijn aanstelling als
generaal van het Maasleger in 1555.3 Dit artikel richt
zich op deze eerste jaren van de prins; van zijn oplei-
ding aan het hof in Dillenburg tot en met zijn eerste
ervaringen als legerleider in dienst van keizer Karel V.
Er wordt gekeken op welke manier zijn opvoeders hem
klaarstoomden voor zijn carriére als veldheer.

De adel versus het humanistische opleidingsideaal

De Italiaanse militair denker Pietro Aretino schreef in
1549 een jonge edelman dat hij het van nul of geen
waarde vond dat de jongeling zich had toegelegd op
het bestuderen van militaire compendia en allerlei ver-
dragen over oorlogvoering. Hij vond dat de edelman
een befaamd kapitein als zijn instructeur moest heb-
ben en militaire zaken beter kon studeren in een daad-
werkelijke oorlog dan in een klaslokaal. Aretino was
een voorstander van een praktijkgerichte militaire op-
leiding en vond dat de edelman zijn tijd niet diende te
verdoen met het lezen van boeken. Edellieden stonden
doorgaans zelf ook niet te springen om een opleiding
in de letteren te volgen. In de vroege zestiende eeuw

vertelde een edelman de Engelse humanist Richard
Pace dat hij alle geleerden bedelaars vond en hij zijn
zoon liever zag worden opgehangen dan opgeleid. De
Fransman Droit de Gaillard beklaagde zich over de anti-
pathie van de adel jegens geletterdheid en geleerden,
alsof boeken en wapens niet samen konden gaan.’
Blaise de Monluc, een ervaren Franse militair die van
soldaat opklom tot ‘Maréchal de France;, vond prak-
tijkervaring een essentieel onderdeel van de militaire
vorming. Monluc, een man van bescheiden adellijke af-
komst, had als jongeman ervaring opgedaan in de Itali-
aanse oorlogen tussen Frans | en Karel V en beschouw-
de deze gevechten achteraf als ‘de tres belles choses
pour mon apprentissage.® Deze militair-pedagogische
zienswijze veranderde echter onder invioed van het
humanisme. Voor veel militaire denkers was het niet
langer voldoende dat een officier hooggeboren en
moedig was, maar dat hij wist hoe hij moest paardrij-
den en kon omgaan met een lans en een zwaard. In de
zestiende eeuw werd het voor de jonge officieren ook
van belang geacht kennis te hebben van talen, de klas-
sieken en militaire compendia.’

Humanisten verwierpen het idee dat de ‘virtus’ (deugd)
bij de adel was aangeboren. Ze gingen ervan uit dat ie-
der mens bij zijn geboorte dezelfde mogelijkheden had
en dat deze individueel ontwikkeld moesten worden.
De ideale mens was de ‘uomo universale, een persoon
die kennis en kunde bundelde met de ‘virtus. De aris-
tocratie van de geest moest de aristocratie van de ge-
boorte vervangen. Het is begrijpelijk dat dit, voor zijn
tijd nogal radicale, gedachtegoed aanvankelijk door de
gegoede burgerij en niet door de adel werd gepredikt.
Onder druk van de toenemende bureaucratisering van
staten en vorstendommen, in combinatie met de ver-

W.ALL. (Wim) de Ruiter vervulde onder begeleiding van professor dr. B. Schoenmaker in de periode december 2013 tot en met februari

2014 een stage bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Dit artikel kwam tot stand tijdens deze stage. De auteur studeerde in

2014 af aan de Universiteit Leiden.

? Maérke, Willem van Oranje (Amsterdam/Antwerpen 2010) 60.

7 Hale, 'The Military Education’ (Manchester 1976) 440-444.

N. Japikse, Correspondentie van Willem den Eerste Prins van Oranje (Den Haag 1934) 8.

J.R. Hale, The Military Education of the Officer Class in Early Modern Europe'in: C.H. Clough ed., Cultural Aspects of the Italian Renaissance.
Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller (Manchester 197 6) 440-441.

J.H. Hexter, 'The Education of the Aristocracy in the Renaissance’ The Journal of Modern History, Vol. 22, No.1 (Chicago 1950) 2.

B. de Monluc, Commentaires de messire Blaise de Monluc, Mareschal de France. Tome premier (Parijs 1594) 1-9.



Het Kasteel van Breda. Willem erfde het kasteel van zijn
neef René van Chalon. In 1567 werd het door Alva geconfis-
queerd. In 1828 opende hier de in 1826 opgerichte Konink-
lijke Militaire Academie haar deuren.

Bron: Wikipedia

anderende militair-pedagogische inzichten, zag de adel
zich vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw toch
genoodzaakt tot de aanschaf van studieboeken.® Juist
Willem van Oranje is in deze periode een interessante
figuur, omdat zijn opleidingsjaren zich precies bevinden
in de overgangsfase tussen een traditionele, middel-
eeuwse naar een moderne, humanistische opleiding.

Willem’s opleiding onder de Nassau’s

Bij beschrijvingen over de opvoeding van Willem van
Oranje wordt vaak gewezen op de overgang van een
‘eenvoudige’ opleiding aan het hof in Dillenburg naar
een humanistische opleiding aan de Nederlandse
hoven. Toch lijkt de overgang niet zo groot te zijn
geweest als vroeger werd gesuggereerd. Zijn vader
Willem de Rijke voerde in de bestaande scholen in
Siegen (1534) en Dillenburg (1538) door reformatie en
humanisme bepaalde hervormingen door en stichtte
op drie andere plaatsen in zijn gebied Latijnse scho-
len.? Daarnaast stond hij onder invioed van de hu-
manistische pedagoog Philipp Melanchthon en is het
aannemelijk dat de graaf aan het hof een lespakket
voor zijn kinderen verzorgde dat in overeenstemming
was met de idealen van deze humanist.'® Humanis-
tisch-pedagogen legden de nadruk op de rol van de
staat bij het opvoeden van zijn burgers. Zoals gezegd
stichtte Willem de Rijke in zijn gebied meerdere hu-
manistische staatsscholen, maar zijn oudste zoon
werd ‘ouderwets’ aan het hof opgeleid. In de zestien-

Anonieme prent van de inname van het kasteel van Breda
door de list met het turfschip tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Willem erfde het kasteel van zijn neef René van Chalon.
In 1567 werd het door Alva geconfisqueerd.

Rijksmuseum, Amsterdam.

de eeuw bleef het privéonderricht onder leiding van
een ‘paedagogus praeceptor’ of ‘gubernator’ onder de
aristocratie een belangrijke onderwijsmethode.!!

Om te kunnen concurreren met de humanistisch ge-
schoolde burgerij (of de tot de adelstand verheven
‘noblesse de robe’) bij het bezetten van bestuurlijke
ambten, kozen de Nassau’s voor een opvoeding ge-
baseerd op de humanistisch-pedagogische inzich-
ten. Deze ging verder dan onderwijs in wapenhandel,
hoofse manieren, lezen en misschien wat schrijven
en rekenen. De Nassau’s behoorden tot de adellijke
geslachten in de Nederlanden en het Duitse Rijk die
al vroeg in de zestiende eeuw tot de conclusie waren
gekomen dat schrijven, talenkennis met inbegrip van
Latijn, kennis van wiskunde, rechten en geschiedenis
voor de edelman essentieel waren voor het uitvoeren
van zowel politieke als militaire functies.'?

Oranje’s opleiding in de Nederlanden

Toen René van Chalon in 1544 op 25-jarige leeftijd in
dienst van Karel V in de strijd tegen de Franse koning
Frans | aan de gevolgen van een schotwond overleed,
veranderde het leven van de jonge Willem compleet.
In zijn testament liet René hem zijn omvangrijke ge-
bieden in de Nederlanden en het prinsdom Orange na.

8 H. de Ridder-Symoens, ‘Adel en Universiteiten in de zestiende eeuw. Humanistisch ideaal of bittere noodzaak?, TvG 93 (1980) 415-416.

? Mout, Het intellectuele milieu van Willem van Oranje’ (Zeist 1984) 601.

10 Morke, Willem van Oranje (Amsterdam/Antwerpen 2010) 24-25.

! De Ridder-Symoens, ‘Adel en Universiteiten’ (Amsterdam 1980) 415-419.
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Dit maakte hem naast een grootgrondbezitter in de
Nederlanden ook soeverein vorst van een prinsdom in
Europa. Willem was daarmee één van de belangrijkste
edellieden in de Nederlanden geworden. Zijn jongere
broer Jan van Nassau zou zijn vader opvolgen als graaf
van Nassau-Dillenburg.'3 Er was echter één probleem.
Als Willem de erfenis wilde aannemen, moest hij van
een lutherse Duitser omgevormd worden tot een ka-
tholieke Habsburgse Nederlander. In de lente van 1545
vertrok Willem van Oranje op twaalfjarige leeftijd van-
uit Dillenburg naar het Nassau'se stamslot in Breda. Hier
zou hij wonen tot 1555, waarna hij het Paleis van Nassau
in Brussel ging bewonen. In de jaren hiervoor was hij
echter al geregeld aan het hof van Maria van Hongarije
in Brussel te vinden, hij begeleidde haar bijvoorbeeld
als lid van haar hofhouding op inspectiereizen.'4

In de Nederlanden kreeg Willem privéonderwijs van
door de Habsburgers aangewezen gouverneurs. Hier
leerde hij Frans, Nederlands en Latijn. Zijn gouverneurs
besteedden veel tijd aan het onderricht in de ridderlijk-
hoofse kunsten, zoals paardrijden, degengevechten,
toernooien en dansen. Dit kwam overeen met de stan-
daard van de tijd en was noodzakelijk wilde de jonge
edelman zich in de verfijnde Bourgondische hofcul-
tuur kunnen profileren.'> Bovendien werden de mid-
deleeuwse ridderkunsten nog steeds gezien als een
essentieel onderdeel van de militaire vorming.'6 Maria
van Hongarije was een humanistisch gevormde vrouw,
die Machiavelli las en correspondeerde met Erasmus.!?
Het hof van Maria van Hongarije was in de jaren 1540
op intellectueel gebied echter op zijn retour, het ver-
trek van de beroemde Hongaarse humanist Miklés
Olah had daar sterk aan bijgedragen. Oranje doorliep
in Brussel vooral een stoomcursus praktische staatkun-
de, onder leiding van zijn toenmalige vriend (en latere
aartsvijand) Granvelle.18

Vanaf het midden van de zestiende eeuw doken steeds
meer namen van de hoge, Nederlandse adellijke fami-
lies op in de inschrijfregisters van de universiteiten. In
Leuven komen we in de registers bijvoorbeeld de hoog
adellijke namen Nassau, Lalaing, Ligne en Croy tegen.!®
Karel V stuurde Oranje niet naar een universiteit. Hij
wilde van Willem een grote speler in het Nederlanders
machtsspel der edelen maken. Om het prestige van
de jonge prins te vergroten, trachtte de keizer hem op

13 M., Delen, Het hof van Willem van Oranje (Amsterdam) 15.

14 Mérke, Willem van Oranje (Amsterdam/Antwerpen 2010) 41-48,
'> Mérke, Willem van Oranje (Amsterdam/Antwerpen 2010) 43.

'° Hale, ‘The Military Education’ (Manchester 1976) 441.

17 Mérke, Willem van Oranje (Amsterdam/Antwerpen 2010) 48,

18 Mout, Het intellectuele milieu van Willem van Oranje’ (Zeist 1984) 602.
'? De Ridder-Symoens, ‘Adel en Universiteiten’ (Amsterdam 1980) 427.

20 Mérke, Willem van Oranje (Amsterda m/Antwerpen 2010) 60.
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Willem van Oranje op 12-jarige leeftijd. De jonge prins ver-
trok op deze leeftijd van het Duitse Dillenburg naar de Ne-
derlanden. Hier genoot hij een opleiding onder de Habsbur-
gers en maakte hij al op zeer jonge leeftijd carriére in het
leger. Gekleurde houtsnede van Cornelis Anthonisz, een
uitgave van Hans | Liefrinck, Antwerpen, 1545.

Rijksmuseum, Amsterdam.

vroege leeftijd carriére in het leger te laten maken.20 Dit
zien we ook bij Lamoraal, graaf van Egmond, die na de
dood van zijn oudere broer Karel allerlei hoge functies
in het leger van de keizer vervulde.2! Een ander goed
voorbeeld is Fernando Alvarez de Toledo, bij ons beter
bekend als de l)zeren Hertog van Alva. Don Fernando
werd opgeleid aan het hof van zijn grootvader, die aan-
vankelijk de Spaanse humanist Juan Luis Vives uit de Ne-
derlanden wilde halen om zijn kleinzoon op te leiden.
Dit ging uiteindelijk niet door, maar desalniettemin ge-
noot hij een zeer degelijke humanistische opleiding. Een
universitaire opleiding zou de hertog echter nooit ambi-

2! Vandormael & Goosens, Slachtoffer van verraad en intrige. (Leuven 2007) 28-30.
















































































































