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Verantwoording omslagfoto’s en -illustraties

Vooromslag

Duits waarschuwingsbord ergens langs de kust van
Noord-Holland.

Foto: PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Velserbroek.
Vooromslag binnenzijde, boven

Een rij delinquenten (voormalige Nederlandse SS'ers)
die werden ingezet voor het ruimen van mijnenvel-
den in Zuid-Nederland.

Foto: Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD, Soesterberg.

Vooromslag binnenzijde, onder

Duitse krijgsgevangenen zoeken naar landmijnen. De
linker militair bedient een mijndetector ‘Wien 41’ De
twee andere militairen maken gebruik van lange mij-
nen- prikkers.

Foto: Stichting Geschiedkundige Verzameling EOD, Soesterberg.

Achteromslag binnenzijde, boven

‘De stille helden-daden van het slagveld. De Neder-
landsche ambulance te Brussel’

Bron: Het leven, 13 oktober 1914,

Achteromslag binnenzijde, onder

F-Boot wordt opgeborgen in bomvrij onderkomen.
Zeebrugge.

Bron: Busch und Lorey, 1935.
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Van de voorzitter

Door de grootscheepse reorganisaties en bezuinigin-
gen is er bij de Nederlandse krijgsmacht van alles aan
de hand. Daarover is tot op heden weinig positiefs te
melden. Veel defensiemedewerkers zijn bezorgd over
de toekomst; niet alleen waar het gaat om hun ‘boter-
ham, maar zeker ook voor wat betreft de slagkracht
en mogelijkheden van het Nederlandse defensieap-
paraat. Een Engels gezegde luidt: ‘Every cloud has a
silver lining, wij zeggen: na regen komt zonneschijn.
Velen zien op dit moment slechts donkere wolken en
vrezen voor een langdurige depressie, die - als we niet
oppassen - dreigt over te gaan in een ‘nieuwe ijstijd’
voor de krijgsmacht. In de museale militair-historische
wereld zijn er de komende jaren eveneens volop mar-
kante ontwikkelingen aan de gang. Over de uitkomst
van die ontwikkelingen kunnen wij, zoals het er nu
naar uitziet, wel positief gestemd zijn.

Het Legermuseum in Delft en het Militaire Luchtvaart
Museum op het Kamp van Zeist in Soesterberg zullen
de komende jaren samengaan in een nieuw Nationaal
Militair Museum (NMM). Op 8 mei jongstleden werd
daartoe in Den Haag een contract ondertekend dat is
geént op een constructie van Publiek Private Samen-
werking (PPS). Het NMM zal worden gebouwd op het
terrein van de voormalige Vliegbasis Soesterberg, de
bakermat van de militaire luchtvaart in Nederland.
Het NMM belooft een modern publieksmuseum te
worden met niet alleen aandacht voor de Koninklijke
Landmacht en Koninklijke Luchtmacht, maar ook voor
een krijgsmachtbrede thematische benadering waar-
in de schijnwerper komt te staan op de betekenis van
de Nederlandse krijgsmacht in het verleden, het he-
den en de toekomst. Een van de uitdrukkelijke doel-
stellingen daarbij is bij te dragen aan het maatschap-
pelijk draagvlak voor defensie. Het NMM wordt in
zekere zin een publieke tribune voor de krijgsmacht.

Symposium in het Legermuseum

De aanstaande geboorte van het NMM betekent tege-
lijkertijd het einde van de twee bestaande musea, een
onvermijdelijkheid die veel leden van onze vereniging
stellig met weemoed zal vervullen. De Nederlandse
Vereniging voor Militaire Historie was in de loop der
jaren zowel in Delft als in Soesterberg talloze malen te
gast en heeft daar menig memorabel uurtje doorge-

bracht. Het doet mij daarom veel deugd u hier aan te
kunnen kondigen, dat wij het vertrek van het Leger-
museum uit Delft niet ongemerkt zullen laten passe-
ren. In nauwe samenwerking met het Legermuseum
organiseren wij op zaterdag 10 november aanstaande
een symposium dat in het teken zal staan van ‘een
militair-historisch afscheid"

Wij zijn er in geslaagd een bonte equipe van spre-
kers vast te leggen, die u zal gaan onderhouden over
boeiend scala van militair-historische onderwerpen.
Onze eindredacteur dr. Louis Ph. Sloos zal spreken
over ‘Memoires van Nederlandse veteranen uit de
Russische veldtocht in 1812; terwijl dr. Kees Schulten,
oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Qor-
logsdocumentatie, zal ingaan op ‘Het masterplan van
Napoleon in de campagne van Waterloo in 1815’ Drs.
Teus Mejan behandelt de evolutiegeschiedenis van de
Militaire Willems-Orde in ‘Moed, beleid of trouw?’ en
drs. Jelmer Rotteveel analyseert ‘De Tiendaagse Veld-
tocht en de modernisering van het Europese krijgs-
bedrijf’ Dr. Jos Smeets, onderzoeker bij het lectoraat
Politiegeschiedenis aan de Politieacademie, verzorgt
een biografische lezing met de titel ‘Marius van Hou-
ten, marechaussee en diplomaat’en oud-bevelhebber
der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal b.d. Dick
Starink spreekt over de jonge jaren van de luchtmacht
in zijn lezing ‘De geschiedenis van het luchtwapen in
het Nederlandse leger".

Mij dunkt, een fantastisch programma, eigenlijk een
niet te missen dag voor iedere militair-historisch gein-
teresseerde medemens. Voor het vriendelijke bedrag
van 15 euro neemt u deel en is bovendien de koffie,
lunch én afsluitende borrel inbegrepen. Grijp deze uit-
gelezen mogelijkheid aan om afscheid te nemen van
het Legermuseum en schrijf u in bij onze penning-
meester, dr. W.L.M. Adriaansen (Grote Spie 67,4819 CN
Breda, email: w.adriaansen@planet.nl). Mede namens
de algemeen directeur van het Legermuseum, drs.
Chris Ronteltap, nodig ik u van harte uit op 10 novem-
ber naar Delft te komen. Ik zie uit naar deze veelbelo-
vende dag en hoop u die dag te mogen begroeten.

Drs. Rolf de Winter,

Voorzitter.




Redactioneel

Het is duidelijk dat onze leden en lezers diepgaande
belangstelling hebben voor (Nederlandse) militaire
geschiedenis. In dit herfstnummer van Mars et Histo-
ria treft u vier artikelen aan die stuk voor stuk gaan
over vrij specifieke onderwerpen: de slag bij Boksum
in 1586, Duitse motorboten tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, de inzet van Nederlandse ambulances tijdens
diezelfde oorlog en het ruimen van landmijnen in Ne-
derland in de jaren 1940-1947.

Bij Boksum vond een korte maar hevige confrontatie
plaats tussen circa 3.000 man voetvolk en 800 ruiters
van het Spaanse leger en 1.000 tot 1.500 man voet-
volk en circa 100 ruiters van het Staatse leger. De
auteur laat zien welke rol de weersomstandigheden
speelden tijdens dit treffen en welke invioed die kun-
nen hebben op de uitkomst.

Van de hand van de auteur van het artikel over Duitse
motorboten tijdens de Eerste Wereldoorlog, Bas de
Groot, verscheen onlangs het boek Van Duitse bocht
tot Scapa Flow. De oorlog ter zee 1914-1918, een pil
van 688 pagina’s. Bij het schrijven van een dergelijk
overzichtswerk heb je als auteur altijd te maken met
aspecten die verder kunnen worden uitgediept en
veel bijvangst. Dit heeft geresulteerd in een door-
wrocht artikel voor ons blad.

Zoals voor u een bekend feit, was Nederland tijdens

de Eerste Wereldoorlog neutraal, hetgeen ook een rol
speelde bij de inzet van Nederlandse ambulances in
het buitenland, zo blijkt uit een intrigerend en fraai
geillustreerd artikel over dit onderbelichte onder-
werp.

Je zou denken dat de Duitse bezetter zich in Neder-
land niet bezighield met het ruimen van landmijnen,
maar alleen landmijnen legde, niets is echter minder
waar. In 1939 en later waren op veel plaatsen in Ne-
derland mijnenvelden aangelegd die na de capitula-
tie een gevaar vormden voor zowel de bevolking als
de bezetter. Het ruimen van mijnen in Nederland in
de periode 1940-1947 wordt uitgebreid en deskun-
dig besproken door kapitein b.d. A.H. Meijers, die zelf
oud-medewerker is van de Explosieven Opruimings-
dienst en dus weet waar hij over schrijft!

Hoewel de redactie er weer in is geslaagd om een
blad te vullen met vier artikelen over uiteenlopende
onderwerpen, is er nog steeds een nijpend tekort aan
kopij. Ook voor het decembernummer ziet de redactie
nog graag kopij tegemoet.

Dr. Louis Ph. Sloos,

Hoofdredacteur.



Over hetijs: de invloed van het weer

en het terrein op de slag bij Boksum,

27 januari 1586

J. Rotteveel MA, historicus

Inleiding

Slechts een enkeling zal de naam ‘Boksum’ direct
associéren met een veldslag tijdens de Tachtigjarige
oorlog. Toch was dit kleine Friese plaatsje in de winter
van 1586 het toneel van een kort maar hevig treffen
tussen het Staatse leger en de troepen van de Spaanse
koning Filips Il. Het resultaat was een duidelijke over-
winning voor de Spaanse troepen, maar zij werden di-
rect na de slag gedwongen de aftocht te blazen, daar-
bij een groot deel van hun oorlogsbuit achterlatend.
De reden voor de snelle terugtocht was niet van mili-
taire aard, maar had een meteorologische oorzaak; de
vorst die de inval in Friesland mogelijk had gemaakt,
maakte plaats voor regen, waardoor de hardbevroren
- dus goed begaanbare - wegen en wateren binnen
zeer korte tijd weer veranderden in hindernissen.

In veel analyses van veldslagen speelt het weer vaak
een betrekkelijk kleine rol. Afgezien van de invioed
van weersomstandigheden op grote en beroemde
campagnes zoals bijvoorbeeld Napoleons veldtocht
tegen Rusland in 1812 of het Ardennenoffensief in
1945, wordt het vaak als ‘gegeven’ aangenomen. Dit
terwijl, zoals Harold A. Winters in Battling the elements.
Weather and terrain in the conduct of war (1998) reeds
stelde, het weer - maar ook het terrein - wel degelijk
een beslissende invloed op een veldtocht of veldslag
kan uitoefenen. In dit artikel zal ik laten zien dat dit
ook het geval is geweest tijdens de winterse veldtocht
die culmineerde in de slag bij Boksum.

De politiek-militaire situatie in 1585

In het najaar van 1585 waren de omstandigheden
voor een Spaanse inval in Friesland zeer gunstig.
Onder leiding van Alessandro Farnese, hertog van
Parma, werden grote delen van de zuidelijke gewes-
ten opnieuw onder Spaans gezag gebracht. Ook in
het noorden werd succes geboekt. In juni 1585 vielen
Spaanse ruiters onder Juan Baptista de Tassis via de

/t

Veluwe het Gooi en Sticht binnen. De Staatse troepen
trokken zich daarop samen bij Amerongen, waar zij op
23 juni door Tassis verslagen werden omdat hij op het
juiste moment zijn cavaleriereserves inzette. In 1584
was de Geuzen bovendien een groot man ontvallen:
na een mislukte moordpoging door Juan Jauregui in
maart 1582, slaagde Balthasar Gerardts er twee jaar
later weél in om Willem van Oranje van het leven te be-
roven.

Het voert te ver om hier uit te weiden over de gang
van zaken rond de opvolging van Willem van Oranje.
Zeker is dat koningin Elizabeth van Engeland zich
door Parma’s successen gedwongen zag de Staat-
sen hulp te verlenen. Zij stuurde een vertrouweling,
Robert Dudley, graaf van Leicester, met een troepen-
macht om verdere uitbreiding van de Spaanse macht
in de Nederlanden te verhinderen. Leicesters aan-
komst werd in eind 1585 of begin 1586 in Vlissingen
verwacht. Eén van de daar aanwezige hoogwaardig-
heidsbekleders was Willem Lodewijk, stadhouder van
Friesland en kapitein-generaal van het Friese leger. In
de herfst van 1585 was hij op last van de Staten-Generaal
naar het zuiden vertrokken om de gang van zaken
rond het erfgoed van zijn oom, Willem van Oranje,
in goede banen te leiden. Vanwege de naderende
winter wilde Willem Lodewijk echter zo snel mogelijk
naar zijn gewest terugkeren, omdat in dat jaargetijde
het gevaar van een Spaanse inval het grootst was.

De vele sloten en meren die Friesland rijk was, waren er
de oorzaak van dat de inzet van een grote legermacht
problematisch was. Vooral voor de ruiterij vormden
de vele wateren een belangrijke hindernis. Bovendien
waren de wegen schaars en vaak moeilijk begaanbaar.
Hier waren de Spaanse bevelhebbers zich terdege van
bewust; zo was het tijdens een eerdere inval in Wes-
terlauwers Friesland in 1581, na de slag bij Noordhorn,
al eens onmogelijk gebleken de verslagen Staatsen te
achtervolgen als gevolg van regenval. Met het invallen
van de winter zorgde de vorst er echter voor dat de
wegen en vaarten hard bevroren, zodat deze beter



De kerk van Boksum anno 2012. De originele stompe toren
werd in de loop der jaren vervangen en grote delen van de
muren werden verstevigd en ommetseld, waardoor slechts
een klein gedeelte van de kerk zijn oorspronkelijke staat
heeft. In en rond de kerk werd tijdens de slag het zwaar-
ste gevochten. Enkele Friese soldaten, waaronder vaandrig
Otto Clant, trokken zich in het gebouw terug en werden,
toen zij hadden geweigerd zich over te geven, allen gedood.
(Collectie auteur).

begaanbaar werden en de bewegingsvrijheid van
ruiterij en voetvolk aanzienlijk werd vergroot.

Uiteindelijk arriveerde Leicester pas eind december
in Vlissingen, waarna hem op 11 januari 1586 door
de Staten-Generaal het absolute gezag als landvoogd
werd aangeboden. Op dat moment was het voor Wil-
lem Lodewijk eindelijk weer mogelijk om terug te
keren naar zijn gewest. Inmiddels hadden hem al ge-
ruchten bereikt over een op handen zijnde Spaanse
inval. Deze bleken juist te zijn; Francisco Verdugo, de
Spaanse stadhouder van Groningen, had onder druk
van het bestuur van de stad Groningen besloten om
een grootschalige inval van Westerlauwers Friesland -
ruwweg het gebied van de huidige provincie Friesland
- voor te bereiden. De magistratuur had er bij Verdugo
op aangedrongen gebruik te maken van de afwezig-

heid van Willem Lodewijk en - nu het begon te vriezen
- de opstandige Friezen te laten meebetalen aan de
oorlog. Dit punt zou gedurende Verdugo's verblijf in
de Noordelijke Nederlanden een voortdurend twist-
punt blijven met de Groninger magistratuur; Verdugo
kon natuurlijk niet verwachten dat de loyale gewesten
Groningen, de Ommelanden en Drenthe de financiéle
last van de oorlog zouden willen dragen.

Verdugo droeg daarom zijn ondergeschikte, de eer-
der genoemde overste De Tassis, samen met de ge-
broeders graven Van den Bergh op om een inval voor te
bereiden. Zij moesten zoveel mogelijk manschappen
verzamelen in het garnizoen Zutphen. De Friezen wa-
ren namelijk geenszins van plan om mee te betalen
aan de oorlog als dat niet “te vuur en te zwaard werd
afgedwongen”! Overigens had De Tassis tijdens een
eerder verzoek van het Gronings stadsbestuur al eens
een inval ondernomen. Bij Kollum had hij een garni-
zoen achtergelaten en was daarna in de richting van
Dokkum verder getrokken. Bij aankomst bleek deze
plaats echter te goed verdedigd, waardoor De Tassis
zich tevreden moest stellen met de plundering van de
omliggende gebieden. Toen er echter Staatse troepen
in aantocht waren besloot hij zich via Kollum terug te
trekken naar Grijpskerk, waar hij een smadelijke
nederlaag leed; blijkbaar had deze gebeurtenis bij
Verdugo niet het vertrouwen geschaad in zijn onder-
geschikte.

Een prettige bijkomstigheid van de winterse om-
standigheden in 1586 was, dat veel Staatse militairen
in garnizoen lagen, waardoor er van hen in het veld
weinig weerstand te duchten leek. De Tassis had uit
Zutphen en de omliggende garnizoenen, waaronder
Steenwijk, een troepenmacht bijeengebracht van on-
geveer 3,000 voetsoldaten en 700 ruiters. In deze fase
van de Nederlandse Opstand had het karakter van de
krijgshandelingen grote invloed op de samenstelling
van legerafdelingen. Sinds de veertiende eeuw was
de compagnie de tactische basiseenheid geweest.
Grotere eenheden bestonden vaak alleen op papier.
De omvang van een Spaanse tercio (bestaande uit
10 tot 12 compagnieén) was daarom flexibel. Het
karakter van dergelijke tercio’s was voor complexe
operaties vaak zeer heterogeen. Meestal werden hier-
voor enkele van de meest ervaren compagnieén van
verschillende nationaliteiten) binnen het Spaanse
leger gecombineerd, te weten: Spanjaarden, Walen,
Duitsers, Bourgondiérs etc. Hiermee werd een geva-
rieerd maar goed getraind escadron bijeengebracht,
uiteenlopend van 1.000 tot 3.000 man. Hoewel velen
bewapend waren met pieken, droeg het merendeel

' Voor God en mijn koning. Het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en gouverneur namens Filips Il in Stad en
Lande van Groningen, Drenthe, Friesland Overijssel en Lingen (1581-1595) inl., vert. en toelichting door Jan van den Broek (Assen 2009) Boek

V, 1585-1586, 164.



De slag in het open veld rond de kerk. In de verte zijn Leeuwarden, Winsum en Welsryp te zien. Prent van de hand van Simon
Frisius.

Collectie Rijksmuseum Amsterdam. Objectnummer BI-1958-935-178.

haakbussen of musketten. Het is onwaarschijnlijk dat
de legermacht van De Tassis op deze gang van zaken
een uitzondering vormde; zo had hij bij Noordhorn
het ‘Friese’ regiment van Caspar de Robles, heer van
Billy gecommandeerd,

Inval in Friesland

Op 23 januari trokken de troepen van De Tassis Fries-
land binnen. Aanvankelijk rukten zij op langs de
westkust, om van daaruit noordwaarts te trekken. Dit
gebied, dat door de aanleg van dijken op de zee was
gewonnen, was zeer vruchtbaar; de bevolking van dit
gebied was volgens Verdugo dan ook zeer rijk. Veel
van de bewoners in de streek hadden de komst van
Tassis niet afgewacht, met als gevolg dat het leger
tot aan Workum een grote schare vliuchtelingen voor
zich uit dreef. In Workum liet De Tassis halt houden
en werd door het voetvolk een kamp ingericht. De
ruiterij nam zijn intrek in het nabijgelegen Koudum.

Tijdens zijn opmars had De Tassis enkele ‘brandbrie-
ven’ opgesteld, waarin hij de bevolking opdroeg zich
te onderwerpen aan het gezag van de koning. Als zij
aan deze oproep gehoor zouden geven werden zij ge-
spaard; deden zij dit niet, dan riskeerden zij dat hun
“wyff ende kinderen” verdreven werden en hun “huy-
sen inden grondt” afgebrand werden.2

De inwoners van de dorpen Workum, Koudum, Hinde-
lopen en Molkwerum waren niet gevlucht en zouden
hierdoor erg te lijden krijgen. Enkele honderden van
hen werden gijzelaar gemaakt en hun dorpen werden
geplunderd. Op 25 januari werd de opmars hervat.
De troepen van De Tassis trokken verder richting het
noorden en bereikten via de dorpen Schettens en
Witmarsum uiteindelijk Tzum. Binnen een straal van
ongeveer 20 kilometer rond deze plaats plunderden
zij de omliggende gebieden grondig en richtten op
grote schaal vernielingen aan. De dorpen Peinjum,
Arum, Kimswert en Midlum werden alle geplunderd.

2 FH.R. Smit, Slach by Boksum, 1 7 jannewaris 1586, djiptepunt yn de oarloch fan 1580 oant 1594 (Leeuwarden 1986) 39.
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De gevechten in en rond Boksum. Op verschillende plaatsen zijn plunderende en moordende Spaanse militairen te zien.
Rechtsboven slaat het leger van Stein Malthesen op de viucht. Prent door Frans Hogenberg (1530-1590).
Collectie Rijksmuseum Amsterdam. Objectnummer RP-P-OB-78.784-252.

In Tzum waren enkele dorpelingen in paniek de kerk
ingevlucht, die daarop door de troepen van Tassis in
brand werd gestoken. Inmiddels werd duidelijk dat
de plundertocht niet veel langer zou kunnen door-
gaan aangezien op 25 januari de dooi had ingezet.
Daardoor bestond het risico dat het op een gegeven
moment niet meer mogelijk zou zijn op een veilige
manier terug te keren naar Groningen of Steenwijk .
Van beide plaatsen was De Tassis bijna 70 kilometer
verwijderd. Hij besloot zijn plundertocht niet verder
te vervolgen, maar via Spannum en Winsum weer
naar het noordoosten richting Groningen te trekken.

Dit besluit is opmerkelijk; als De Tassis zich zorgen
maakte dat hij vast kon komen te zitten als gevolg van
dooi, is deze route door, of vlak langs de versterkte
plaats Leeuwarden onlogisch. Het is namelijk naief om
aan te nemen dat vanuit deze plaats geen poging zou
worden ondernomen om hem de verdere doorgang
te beletten of in ieder geval vanachter de muren enige
weerstand aan hem te bieden.

Dit was dan ook het geval. Aanvankelijk had de ma-
gistraat de terugkeer van Willem Lodewijk afgewacht.

Deze had een poging gedaan om via het Vlie, een
zeearm die Holland van Friesland scheidde, over te
steken. Dit bleek een hachelijke onderneming, waar-
bij Lodewijk en zijn metgezellen door het ijs werden
gehinderd; het ijs was op enkele plaatsen te dik om
veilig te kunnen varen, en elders te dun om te voet of
te paard te kunnen worden betreden. Na deze barre
tocht wisten zij uiteindelijk Stavoren te bereiken, maar
de slag bij Boksum was toen al voorbij en de Tassis
reeds uit Friesland vertrokken.

Toen duidelijk werd dat Willem Lodewijk niet tijdig
zou terugkeren, werd aan zijn ondergeschikte, overste
Stein Malthesen, een Deense edelman, opgedragen
een troepenmacht bijeen te brengen om De Tassis
een halt toe te roepen. Malthesen streed sinds 1572
aan de zijde van de opstandelingen, en trad in 1580
- toen Friesland zich definitief aan de zijde van de Op-
stand schaarde - in dienst van de Staten van Friesland.
In september 1581 onderscheidde hij zich bij de ver-
dediging van de schans bij Noordhorn. Kort daarna
werd hij bevorderd tot overste-luitenant onder Willem
Lodewijk. In allerijl had hij een troepenmacht bijeen-
































































































