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Verantwoording omslagfoto’s en illustraties

Vooromslag

Wandtapijt ‘Beleg van Zierikzee, waarop de aanval op
Mondragons palissade staat afgebeeld. Ontwerp Hen-
drick Vroom, 1599, kartonschilder Hubrecht Leyniers,
wever Hendrick de Maecht.

Zeeuws Museum, Middelburg.

Vooromslag binnenzijde

Linksboven

Het Korps Landzaten, 1794-1795. Anonieme tekening
in kleuren.

The New York Public Library.

Rechtsboven

Brigadier van de 2® compagnie van het 2® Regiment
Garde d'Honneur. Handgekleurde kopergravure van
Martinet, circa 1813.

Legermuseum, Delft.

Achteromslag

Nederlandse kurassier, 1831. Anonieme contempo-
raine aquarel.

Legermuseum, Delft.

Achteromslag binnenzijde

Boven

Deshima omstreeks 1850-1851, gezien vanuit de
richting van Nagasaki. Midden voor de brug met de
toegangspoort, rechts voor op de noordwesthoek het
pakhuis dat werd verbouwd tot woning voor de Ne-
derlandse onderofficieren. Maquette.

Rijksmuseum, Amsterdam.

Onder

Schutters in actie in de omgeving van Houthaelen,
6 augustus 1831. Doek, J. Hoynck van Papendrecht
(1858-1933), 1907.

Legermuseum, Delft.
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In memoriam
Maurits Botma (1943-2011)

Op zaterdagavond 1 oktober jongstleden overleed in
zijn woonplaats Coevorden ons erelid luitenant-kolo-
nel KLu b.d. Maurits Botma. Hij kampte reeds geruime
tijd met gezondheidsproblemen en stierf op 68-jarige
leeftijd. Zijn stijlvolle en druk bezochte uitvaartplech-
tigheid vond plaats op 6 oktober. Een bestuursdelega-
tie heeft de familie gecondoleerd en namens de ver-
eniging zorg gedragen voor een laatste bloemengroet.
Maurits Botma zag op 19 april 1943 het levenslicht
in het nog geen duizend zielen tellende Overijsselse
dorpje Wilsum. Het oorlogskind groeide op als jong-
ste zoon van een predikant en meldde zich in de
zomer van 1962 op negentienjarige leeftijd als kort-
verband vrijwilliger bij de Koninklijke Luchtmacht.
Aan de Luchtmacht Officiers- en Kader School (LOKS)
volgde hij met succes een onderofficiersopleiding. Als
sergeant diende hij ondermeer bij de in de Bondsre-
publiek Duitsland gestationeerde Groepen Geleide
Wapens, destijds een nieuwe loot aan de luchtmacht-
stam, die werd uitgerust met Nike en Hawk lucht-
verdedigingsraketten. Eind jaren zestig doorliep hij
de officiersopleiding en bekleedde vervolgens ruim

twee decennia achtereen functies in het materieello-
gistieke domein. De ene overplaatsing volgde op de
andere, onder andere naar de vliegbases Leeuwarden,
Ypenburg en Soesterberg. Op de bakermat vervulde
hij in de rang van majoor de functie van Commandant
Materieel Squadron.

Als Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie
Mars et Historia kregen wij met luitenant-kolonel
Maurits Botma te maken vanaf begin 1990, het mo-
ment dat hij aantrad als Directeur van het Militaire
Luchtvaart Museum (MLM) op het Kamp van Zeist te
Soesterberg. De aanvaarding van het directeurschap
vormde een onmiskenbare trendbreuk in zijn militaire
loopbaan, maar de ruim acht jaren die hij leiding gaf
aan het MLM beschouwde hij als ‘de beste van zijn
luchtmacht-periode’ Hij versterkte het profiel van
het MLM binnen de Koninklijke Luchtmacht als in-
strument voor PR-doeleinden. Voorts vond onder zijn
bekwame leiding een aanzienlijke uitbreiding van de
museumcollectie plaats. Zo arriveerden onder andere
de indrukwekkende Dornier vliegboot, de Fokker F-27
Friendship en diverse jachtvliegtuigen die in dienst
waren geweest van het Amerikaanse 32"d Tactical
Fighter Squadron op de Vliegbasis Soesterberg.
Ofschoon hij in zijn MLM-jaren tot twee maal toe werd
getroffen door een hartinfarct en lang niet al zijn mu-
seale wensen in vervulling zag gaan, kon hij terugzien
op een zeer vruchtbaar directeurschap. Uit handen
van Z.K.H. Prins Bernhard ontving hij in 1995 het Ere-
diploma van het Generaal Snijdersfonds vanwege
zijn aandeel in de organisatie van de manifestatie 50
jaar Bevrijding op de Vliegbasis Soesterberg. Bij zijn
afscheid als directeur in 1998 reikte Bevelhebber der
Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal B.A.C. Droste,
hem het Ereteken van Verdienste van de Minister van
Defensie in zilver uit. Hij werd hiermee onderscheiden
voor zijn werk om vanuit het MLM de beeldvorming
over de Nederlandse militaire luchtvaart en defensie-
organisatie in de Nederlandse samenleving te verbe-
teren.

Maurits Botma was een markante persoonlijkheid en
in sommige opzichten een atypische luchtmachtof-
ficier. Hij stak zijn sympathieén en antipathieén niet
onder stoelen of banken en hoewel er wel eens een
enkele buitenstaander was die wat moeite had met
zijn ‘gebruiksaanwijzing, was Maurits Botma een toe-
gankelijke, behulpzame en integere man, die zich al-
tijd inzette voor goede verhoudingen en stond voor




zijn personeel, zelfs als hij daarvoor zijn eigen belang
ondergeschikt moest maken. Hij beschouwde zich
geenszins als een ‘luchtmachtfreak’ en koesterde
geen bijzondere voorliefde voor vliegtuigen. ‘Ik vind
een VOC-schip mooier dan een vliegtuig, was een
van zijn karakteristieke en eerlijke oneliners. Opmer-
kelijk genoeg toonde de oud-materieel officier als
museumdirecteur meer interesse voor de historische
context en de mens in de luchtmacht dan voor het
‘bouten-en-moeren’-verhaal. Hij worstelde met het
inzichtelijk maken van de ‘ellende van de oorlog”: “De
vliegers, dat waren jochies. Het is een onmenselijk
gegeven dat je weet dat je een grote kans loopt niet
terug te komen en toch in dat vliegtuig moet stappen.
Het is leuk om te weten hoeveel bommen ze hebben
afgegooid, maar dat is het verhaal niet. Je kunt het in
een museum nog zo goed nabootsen, de doodsangst
die de mensen hebben gevoeld, kun je daar nooit op-
roepen.

Overste Maurits Botma was in zijn hoedanigheid van
Directeur MLM talloze malen een betrouwbare en

buitengewoon goed gastheer voor onze vereniging.
Tijdens zijn directeurschap vormde het MLM min of
meer vanzelfsprekend het warme nest waar Mars et
Historia jaarlijks neerstreek voor haar ledenvergade-
ringen, lezingen en ruilbeurzen. Op de 30°*¢ Algeme-
ne Vergadering van onze vereniging, gehouden in het
MLM op de 235t november van het lustrumjaar 1996,
stelde het bestuur voor Maurits Botma te benoemen
tot erelid om erkentelijkheid te betuigen voor ‘zijn
welwillendheid en medewerking’en op grond van ‘de
grote gastvrijheid en verdienste voor de vereniging.
De vergadering ging bij acclamatie akkoord met dit
bestuursvoorstel. Het is droevig om, andermaal in
een lustrumjaar, afscheid te moeten nemen van deze
bijzondere man. Het bestuur herdenkt erelid Maurits
Botma met respect en genegenheid.

Drs. Rolf de Winter,

Voorzitter.



Van de voorzitter

Met dit laatste nummer van 2011 sluiten wij als Vereni-
ging voor Militaire Historie een geslaagd jubileumjaar
af. De inmiddels beéindigde lustrumexpositie in het
Nederlands Vestingmuseum te Naarden vormde in
het jaar dat wij ons 45-jarig bestaan vierden een on-
miskenbaar hoogtepunt. De tijdelijke tentoonstelling,
die een maand langer was te zien dan aanvankelijk
gepland, toonde het rijkgeschakeerde en boeiende
militair-historische DNA waaruit onze vereniging is
opgebouwd. Uit de positieve reacties van bezoekers
is gebleken, dat de opzet en inhoud zonder meer
aan onze hooggespannen verwachtingen hebben
voldaan. Velen hebben de gevarieerde verzameling
tentoonstellingsobjecten als prikkelend ervaren en ik
wil iedereen die op welke wijze dan ook een steentje
heeft bijgedragen aan het welslagen van deze exposi-
tie nog eens hartelijk dankzeggen.

Jubilea bieden vaak een uitgelezen mogelijkheid om
indringend stil te staan bij (hoogtepunten uit) de
eigen historie. Op het pad naar ons eigen gouden
50-jarige verenigingsbestaan in 2016 zullen er diverse
militair-historische jubileummijlpalen worden gepas-
seerd. Wat te denken van het eeuwfeest van de mili-
taire luchtvaart in Nederland, dat plaatsvindt in 2013,
en het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke
Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Mare-
chaussee, dat wordt gevierd in 2014. Dat is tevens het
jaar waarin wordt herdacht dat de Grote Oorlog een
eeuw eerder ontbrandde. Dit soort jubilea en her-
denkingen maakt de geinteresseerden in militaire ge-
schiedenis nieuwsgierig naar de initiatieven, bijeen-
komsten en publicaties die op stapel staan. Als Mars
et Historia trachten wij op dit gebied vanzelfsprekend
de vinger aan de pols te houden. Door middel van ons
verenigingsorgaan willen wij u hierover zo breed mo-
gelijk informeren. Tevens zullen wij het komende jaar
onderzoeken in hoeverre wij kunnen inhaken, inspe-
len en inzoomen op al wat ons aan jubilea en herden-
kingen te wachten staat. Natuurlijk stelt het bestuur

ideeén en suggesties van de leden op prijs. Schroomt
u dus niet uw kennis of (wilde) ideeén hieromtrent
met ons te delen.

Aan het eind van het jaar wordt dikwijls de balans op-
gemaakt; naast al het goede dat het voorbije jaar ons
heeft gebracht, waren er ook genoeg gebeurtenissen
die aanleiding gaven tot zorg en verdriet. Ook dit jaar
ontviel ons een aantal trouwe leden, onder wie ons
erelid Maurits Botma. Zijn in memoriam treft u elders
in dit blad. In de loop van dit jubileumjaar heb ik meer-
dere malen met plezier teruggedacht aan de talrijke
memorabele, doorgaans genoeglijke bijeenkomsten,
de afwisselende excursies en de ontelbare verhalen
en smakelijke anekdotes die mij in de afgelopen jaren
ter ore zijn gekomen. Wat ons als vereniging bindt, is
vooral onze gemeenschappelijke interesse in de (Ne-
derlandse) militaire geschiedenis, tegelijkertijd vor-
men wij tezamen tevens een sociaal podium waarop
wij onze kennis, verhalen en ervaringen uitwisselen.
Dat gebeurt in de regel op een aangename wijze enin
een ambiance die aansluit bij ons militair-historische
karakter. Dat schept een warme band, zo heb ik dat al-
thans persoonlijk ervaren. Het is dan pijnlijk definitief
afscheid te moeten nemen van de ‘lotgenoten’ waar-
mee je in betere dagen boeiende ervaringen hebt ge-
deeld. Het is mijns inziens een goede zaak ons weer
eens voor de geest te halen; door ze niet te vergeten
en de gedeelde ervaringen te koesteren, blijven zij in
zekere zin voortbestaan en deel uitmaken van ons col-
lectieve geheugen. Naast deze enigszins nostalgische
overpeinzing, wil ik u allen alvast een heel goed nieuw
verenigingsjaar toewensen. Ten slotte hoop ik dat u
veel leesplezier beleeft aan het voorliggende nummer
van Mars et Historia.

Rolf de Winter,

Voorzitter,




Redactioneel

In dit eindejaarsnummer schotelen we u een geva-
rieerde inhoud voor. U treft maar liefst vijf artikelen,
drie boekbesprekingen en tien titels in de rubriek
literatuursignaleringen aan. In de artikelen komen
aspecten aan bod uit de Tachtigjarige oorlog (1568-
1648), de Bataafs-Franse tijd (1795-1813), alsmede uit
de negentiende eeuw. Het betreft stuk voor stuk oor-
spronkelijke bijdragen. Degenen die geinteresseerd
zijn in de 20° en 21€ eeuw vinden het nodige van hun
gading in de beide boekenrubrieken.

Het afgelopen jaar had de redactie de beschikking
over nog meer spontaan ingestuurde kopij van veel
verschillende auteurs, zowel van binnen als van bui-
ten de vereniging. Het is voor de redactie bijzonder
prettig als zij beschikt over voldoende kopij want
daardoor kan meer aandacht worden besteed aan de
inhoud, en dat komt de kwaliteit nog meer ten goede.
Dat de huidige formule van Mars et Historia lezers/
auteurs kennelijk bevalt, blijkt niet alleen uit de hoe-
veelheid kopij, maar ook uit de kwaliteit van de inge-
stuurde artikelen en uit terugkerende auteurs.
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de
vereniging werd de vraag gesteld of in het blad ook
kortere bijdragen kunnen worden opgenomen. Aan
dit verzoek wordt in dit nummer gehoor gegeven. Dit
is eerlijkheidshalve overigens vooral te danken aan
het feit dat toevallig een dergelijk stuk beschikbaar
kwam. Naar aanleiding daarvan is besloten af te wij-
ken van de circa 2.000/3.000 woorden die een artikel
ongeveer moet tellen.

Hoewel meestal kort na het verschijnen van een num-
mer van Mars et Historia kopij wordt ingestuurd, en
deze maand en in januari het nodige nog zal binnen-
komen, ziet de redactie graag (voorstellen voor) arti-
kelen voor volgend jaar tegemoet.

De komende vier jaren bieden voldoende stof tot
schrijven. We stevenen af op bijzondere jubilea in
2013 en 2014, zoals de voorzitter terecht schrijft. Aan
zijn lijstje kan nog 200 jaar Nederlandse onafhanke-
lijkheid en Koninkrijk der Nederlanden worden toe-
gevoeqd. Verder zal in 2015 veel aandacht worden
besteed aan 200 jaar Waterloo. Met name in het ein-
dejaarsnummer van 2012 kan best al een voorproefje
genomen worden op de jubilea in 2013.

Het jaar 2012 heeft ook zijn eigen jubilea, zoals 200
jaar Russische veldtocht en het feit dat 100 jaar ge-
leden het veldgrijze uniform werd ingevoerd bij het
Nederlandse leger. En ongetwijfeld valt er nog veel
meer te bedenken. Een bijdrage over een van deze
onderwerpen is uiteraard geen must; de redactie ziet
alle mogelijke relevante kopij graag tegemoet. Het is
onze taak bepaalde feiten de revue te laten passeren.
De redactie wenst u fijne feestdagen en een voor-
spoedig en bijzonder interessant militair-historisch
2012 toe.

Drs. Louis Ph. Sloos,

Hoofdredacteur.



Mondragons pyrrusoverwinning:
het beleg van Zierikzee, 1575-1576

Drs. Corstiaan Prince
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Voor Christobal de Mondragdn (1504-1596) bleek de inna-
me van Zierikzee een pyrrusoverwinning. Kopergravure Jan
Punt (1711-1779),1730-1779.

Legermuseum, Delft.

De inname van Den Briel, de massamoord in Naarden,
de victorie bij Alkmaar en het ontzet van Leiden zijn
mijlpalen uit de beginfase van de Nederlandse Op-

' K. Heyning, De tapijten van Zeeland (Middelburg 2007) 91.

6

stand. Het beleg van Zierikzee in 1575-1576 hoort ei-
genlijk ook in dit rijtje thuis. Als gevolg van deze lang-
durige belegering viel het Spaanse militaire apparaat
in de Nederlanden uit elkaar door een grote muiterij.

De strijd om Zeeland

De serie wandtapijten over de strijd in Zeeland zijn
topstukken die in het Zeeuws Museum in Middel-
burg hangen. De Staten van Zeeland lieten ze eind
zestiende eeuw maken als ‘een ewighe memorie voor
die nacomers.! De bollende zeilen, bonte uniformen,
kleurrijke vlaggen, vechtende soldaten en kruitdam-
pen geven een bijzonder verslag van de maritieme
oorlogvoering tijdens de zestiende eeuw. Ze laten
de ‘waterguerrilla’ zien die de Zeeuwse geuzenvloot
voerde in hun delta, waar zij vertrouwd waren met alle
ondieptes, zandbanken en verraderlijke stromen. Met
hun kleine, wendbare en ondiepe schepen lokten zij
regelmatig de grotere maar logge Spaanse oorlogs-
schepen naar zandplaten, waar ze vervolgens vastlie-
pen.

Holland en Zeeland waren de voornaamste gewesten
die vanaf 1572 streden tegen het gezag van Filips II,
koning van Spanje. Na de inname van Den Briel op 1
april 1572 door de watergeuzen, ging Vlissingen op
6 april als eerste stad uit zichzelf over naar de Neder-
landse opstandelingen. Middelburg bleef wel trouw
aan de koning en kwam pas na een beleg van bijna
twee jaar in handen van Willem van Oranje (1533-
1584). In ruil voor een vrije aftocht en een geldsom
van 100.000 gulden gaf de Spaanse veldheer Cristébal
de Mondragon (1504-1596) in februari 1574 de sleu-
tels van de stad aan Oranje.

Het verlies van Walcheren was een zware slag voor
Don Louis de Requesens, de Spaanse landvoogd in de
Nederlanden. Om de krijgskansen in de Zeeuwse del-
ta te keren, bereidde hij een nieuw offensief voor. Zijn
doelwit was Zierikzee, dat vanaf 1572 aan de zijde van
Oranje streed. In het najaar van 1575 wilde Requesens
met de inname van Zierikzee de opstandige gewes-

—



Willem van Oranje (1534-1584) stak veel tijd en geld in de
verdediging van Zierikzee. Kopergravure Jacobus Houbra-
ken (1698-1780), 1720-1760.

Legermuseum, Delft.

ten Zeeland en Holland uit elkaar drijven. Vervolgens
wilde hij de havenstad inrichten als nieuwe vlootbasis.
Aan de 71-jarige Mondragon, die veel ervaring had op
de Zeeuwse eilanden, vertrouwde hij de uitvoering
van de operatie toe.

Willem van Oranje zag eveneens het belang in van
Zierikzee. Hij vond het behoud van de stad, vanwege
zijn strategische ligging, zelfs cruciaal voor het slagen
van zijn revolte tegen Filips Il. De komende maanden
zou hij veel tijd en geld steken in het behoud van de
stad.

Tocht door het Zijpe
Om Zierikzee te kunnen bereiken, moest de konink-

lijke strijdmacht eerst het Zijpe zien over te steken. Dit
is nu een smal vaarwater tussen Sint-Philipsland en

2 Heyning, De tapijten van Zeeland, 45.

Louis de Boisot (1530-1576), admiraal van de Zeeuwse geu-
zenvloot, verdronk bij een poging om Zierikzee te ontzetten,
Kopergravure Jacobus Houbraken (1698-1780), 1740-1759.
Legermuseum, Delft.

Schouwen-Duiveland van plaatselijk 37 meter diep,
maar in de zestiende eeuw was het Zijpe weliswaar
aanzienlijk breder, maar ook veel ondieper. Bij laag
water kon over slikken, schorren en zandbanken naar
Duiveland worden gelopen.

Inde nachtvan 28 op 29 september 1575 trokken 1500
Spanjaarden, Walen en Duitsers bij heldere maan door
deze natte wildernis. Als ganzen waggelden de troe-
pen elk ‘met een saxken pulver ende haer musquet
ende geweer op hare hoofden’ met laag water door
de verraderlijke stroomgeulen.? De oversteek vond
plaats onder een volle maan. De katholieke troepen
zagen hierin een aanwijzing dat de Heer op hun hand
was, omdat ze zich dankzij het heldere maanlicht ge-
makkelijker konden oriénteren.

Het heldere licht had ook een keerzijde, namelijk dat
de Zeeuwse vloot de Spaanse troepenverplaatsing
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Beleg van Zierikzee door de Spanjaarden, 1576. Ets naar Frans Hogenberg (1535-1590), 1613-1615.

Documentatie auteur.

opmerkte. Omdat het water te ondiep was konden zij
echter niet dichtbij genoeg komen met hun 38 gro-
tere schepen. De kanonschoten en het musketvuur
van de Zeeuwen haalden daarom weinig uit. Halver-
wege de doortocht wisten sloepen volgepakt met
geuzen wel dichterbij te komen. In zijn Nederlandse
Historién beschrijft P.C. Hooft hoe de Zeeuwen een
slachting aanrichtten onder de weerloze Spanjaarden:
‘De Zeeuwen, zo dichtbij gekomen als de zandbank
toeliet, bereikten hen nu niet alleen met pistolen en
knuppels, aan het eind vastgemaakt met repen leer,
op de wijze van dorsvlegels. Zij sleurden er ook ver-
scheidenen met haken in hun schuiten. Waar de wa-
pens tekortschoten, droeg de stem van de vijand het
hare bij, die hun hoonde dat ze zich als waterhonden

lieten gebruiken, en als een stel dwazen, in dienst van
iemand die hun daarvoor slechts weinig erkenning
toonde, hun lichaam aan verwondingen ten prooi ga-
ven’3

In de achterhoede verdronken velen in het Zijpe,
nadat het waterpeil weer steeg. De voorste ko-
ninklijke eenheden wisten na zes uur ploeteren
wel Duiveland te bereiken. Toen de Spanjaarden
aan wal kwamen, waren de opstandelingen hier-
over zo verrast dat er meteen paniek uitbrak. In de
chaos sneuvelde de Staatse bevelhebber op Dui-
veland, jonkheer. Charles de Boisot. Het gerucht
ging dat een van zijn eigen soldaten hem bewust
had omgebracht. Na de dood van hun comman-
dant ontvluchtten de meeste prinsgezinden het ei-

3 P.C.Hooft, Nederlandse historién. Een keuze uit het grote verhaal van de Nederlandse opstand, samengesteld, hertaald en toegelicht door Frank

van Gestel, Eddy Grootes en Jan de Jongste. (Amsterdam 2007) 176.
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